
 PROTESTANTSE GEMEENTE STAVOREN 

 
 
 
 

BIJBELGESPREKSGROEP: 
De bijbelgespreksgroep ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods 

Koninkrijk’ o.l.v. Leslie Hughes is op dinsdag 3 december om 

half tien in het lokaal. 

 
KOFFIEDRINKEN: 
Op dinsdag 10 december is het lokaal open voor mensen die 

gezellig een kopje koffie willen drinken. 

 

M.E.A.T.: 
Op vrijdag 20 december is er M.E.A.T. in het lokaal voor alleen-

gaanden en echtparen. Om samen met ons gastvrouwen van 

Met Elkaar Aan Tafel, een kopje koffie drinken, een maaltijd 

nuttigen, een kletspraatje te houden of gewoon een gezellige 

dag met elkaar te beleven! 

 

 

 
  

VERWACHTEN EN JE VERTROUWEN STELLEN IN….  

De laatste maand van het jaar is bijna aangebroken en ik moet het stukje voor de Schakel nog schrijven maar mijn hoofd zit vol en 

het lukt niet echt. Te druk met van alles en nog wat. Het is vandaag 24 november 2024 en In een telefoongesprek tussen mijn vrouw 

Anneke en onze dochter Esther wordt onder andere dit besproken en ik krijg dezelfde avond om 23.00 uur nog een opzetje voor het 

stukje dat ik hierbij gebruik. 

 

December, een maand vol feestelijke gebeurtenissen en samenzijn, maar ook een tijd vol bezinning. De tijd van Advent en verwachting 

naar de komst van de Messias. Vijf december is het Sinterklaas, een feest dat diepgeworteld is in onze tradities en tegenwoordig 

vooral een feest is waarin cadeautjes en gezelligheid centraal staan. De oorsprong van het feest ligt in het leven van een man die, 

volgens de verhalen, het christelijke ideaal van liefde en zorg voor anderen in zijn daden belichaamde. De heilige Nicolaas, de man 

achter de Sinterklaaslegende, bracht een boodschap die tegenwoordig misschien niet meer zo herkend wordt, maar nog steeds 

relevant is in onze samenleving van vandaag. Sint-Nicolaas staat symbool voor vrijgevigheid, mensen helpen die het nodig hebben. 

Dit gaat niet alleen om materiele rijkdom, maar ook om tijd en aandacht. Dit kan in kleine gebaren zijn, zoals een helpende hand 

bieden aan een buurman, tijd doorbrengen met iemand die eenzaam is of zorgen voor de natuur en kwetsbare gemeenschappen. Later 

in de maand volgt Kerstmis.  Ook een tijd waarin familie en samenzijn centraal staat en waarin we herdenken dat Christus geboren 

werd. Uiteindelijk wordt de maand afgesloten met Oudjaar. In deze periode wordt het oude jaar herdacht en worden er plannen en 

goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar. 

 

In een tijd waarin sociale ongelijkheid, polarisatie en conflicten soms de overhand lijken te hebben, is het belangrijk om opnieuw te 

focussen op liefde voor elkaar, ongeacht iemands achtergrond of status. Liefde voor de ander, is een oproep tot inclusiviteit, 

acceptatie en het overbruggen van verdeeldheid. Het betekent dat we ons openstellen voor anderen, vooral voor hen die in onze 

samenleving gemarginaliseerd of vergeten worden. 

In Mattheus 1 de verzen 18 tot 25 lezen we onder andere over Jozef, een rechtschapen mens, de vader van Jezus. Hij kreeg een Engel 

van de Here in zijn droom, die zei dat hij Maria gerust bij hem in huis kon nemen, omdat het kindje dat in haar groeide een vrucht 

was van de Heilige Geest. Jozef deed dat. Hij had er vertrouwen in. Ik heb er ook vertrouwen in dat onze Here ons leidt op de weg 

die we te gaan hebben. U ook? 

Ik wil dit stukje afsluiten met een lied uit de Opwekkingsbundel: 

‘k Stel mijn vertrouwen in de Heer mijn God 

Want in zij hand ligt heel mijn levenslot 

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij, 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij. 

 

Namens de kerkenraad een goede maand december,  Wim Kuperus 06-53953457 

 

Kerst in zijn luister 
 

Een eng'lenkoor zong van een Kind van Licht, 

dat herders naar Zijn stal en kribbe bracht. 

Daar zagen zij Zijn schitterende pracht, 

hun onbevangen geest gaf hun dit zicht. 

 

Zijn uitstraling doorbrak het duister dicht, 

gelijk Gods licht verlicht als dag de nacht, 

zo wonderbaarlijk luisterrijk van kracht, 

toch zag de wereld niet dit Wereldlicht. 

 

Onzichtbaar voor de aardse sterveling, 

Ster helderder dan reinste edelsteen, 

houdt Hij ons in Zijn schone schittering. 

 

Waar wij in vreugd en vrede zijn bijeen, 

de Kerstnacht vieren in familiekring, 

straalt Hij blij over ons Zijn luister heen. 

 

Gedicht van Priscilla Laneuze 

De Schakel 

DECEMBER 2024 



 PROTESTANTSE GEMEENTE STAVOREN 

GESPREKGROEP OVER ISRAËL: 
Wat komt Israël en het Joodse volk vaak in het nieuws .Wat 
zegt de bijbel over Israël en het Joodse volk, kan ik daar nu 
wat mee. We gaan in Januari beginnen met een gespreksgroep 
rondom Israel en wat Gods woord daar over zegt. Doe mee!! 
We bepalen samen op welke dag we samen komen.  
Geef je voor 1 januari op bij renniezwaan@hotmail.com.  
 
HUWELIJK: 
Zaterdagmiddag 21 december zal ds. W. Beekman uit Koudum 
in de Nicolaaskerk het huwelijk inzegenen van Timo Mulder en 
Demi van der Meulen (Koeweg 9, 8715 EN) 
 
KERST: WAT ZIET U?: 
Voor veel mensen is Kerst een feest van samenzijn, van licht en 
van sfeer. We zien mensen om ons heen, van wie we houden. 
We zien een kerstboom, kersttafel, licht van kaarsen; thuis of 
in de kerk.  Zien is niet vanzelfsprekend voor iedereen. De 
missie van de CBB is om mensen met een leesbeperking weer 
volop te laten meedoen aan het maatschappelijke en kerkelijke 
leven. Dit doet zij door allerlei soorten lectuur aan te bieden 
in passende leesvormen, zoals braille, groot letter, audio en 
digitaal. Voor meer informatie: zie de website www.cbb.nl. 
Helpt u  onze missie te realiseren?  Een gift over te maken of 
donateur te worden van de CBB (ANBI erkend), zodat de CBB 
lectuur kan blijven omzetten. Doneren kan via de website of 
een gift over te maken naar NL17 INGB 0000 5032 41.  
 
KERSTATTENTIES: 
Alleenstaande 70 plussers en alle 75 plussers ontvangen voor de 
kerst een attentie namens de Protestantse Gemeente Stavoren. 
Wilt u/jij meehelpen om de attenties rond te brengen en een 
bezoekje te brengen  rondom de kerstdagen, meld je dan aan 
bij Theo de Boer, Hessel Zwaan of  Margaretha Bouma.  De 
tasjes worden DONDERDAG 19 DECEMBER bij de bezorgers 
gebracht. Het is dankbaar werk en we zouden het leuk vinden 
als ook de jeugd (alleen of met z'n tweeën) zich opgeeft want 
dat wordt ontzettend gewaardeerd door de ouderen.  Heb je/u 
vorig jaar een kerstattentie rondgebracht, dan rekenen we 
weer op je/u. Mocht je dit jaar verhinderd zijn (of niet meer 
willen of kunnen) meld het dan bij iemand van de diaconie, dan 
halen we u/jou van de lijst.  De diaconie 
 
PASTORAAL: 
Annie Zwaan – van der Ploeg verblijft momenteel op Stinzen 
kamer 5 van de Ielanen in Sneek (Harste 11, 8602JX Sneek) 
Wij wensen haar en allen die ziek zijn of herstellende van een 
operatie zijn veel sterkte en Gods Nabijheid toe. 
 
JUBILEA: 
Woensdag 4 december is het 55 jaar geleden dat Piet en Doetie 
van der Wal – van Oostrum (Schans 71, 8715JS) in het huwelijks-
bootje traden. Voor Jan en Aukje Yntema – Jelsma (Voorstraat 
63, 8715HX) is dat vrijdag 13 december 50 jaar geleden.  
Herman en Tinie Koenders - Visser (Voorstraat 50, 8715JB) zijn 
op woensdag 18 december 55 jaar getrouwd en Jan en Sijtske 
van der Veen – Visser (Dwinger 21, 8715HV) zijn op vrijdag 20 
december 45 jaar getrouwd. 
Namens de gemeente willen we de bruidsparen hartelijk 
feliciteren en een mooie dag wensen met familie en vrienden. 
 

DIENSTEN: 
ZONDAG 1 DECEMBER 9.30u.: 1e Advent 
Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken na de dienst) 
VOORG.:  Ds. W.L. Andel uit Oudega (SWF) 
O.v.D.:   Gerda van der Pol 
COLLECTE: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Moldavië) 
KOSTER:  Johan Smit 
BLOEMEN: Fam. H. Koenders 
KIDSCLUB: Leiding 

 
ZONDAG 8 DECEMBER 9.30u.: 2e Advent 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. W. Beekman uit Koudum 
O.v.D.:   Tanja Reitsema 
COLLECTE: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Ghana) 
KOSTER:  Johan Smit 
BLOEMEN: Diaconie 
KIDSCLUB: Leiding 

 
ZONDAG 15 DECEMBER 9.30u.: 3e Advent 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.: Ds. W. Hordijk uit Lemmer 
O.v.D.:   Wim Kuperus 
KOSTER  Johan Smit 
COLLECTE: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Palestina) 
BLOEMEN: Jantsje de Boer 
KIDSCLUB: Leiding 

 
ZONDAG 22 DECEMBER 11.00u.: 4e Advent 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. S. de Jong uit Oudemirdum 
O.v.D.:   Margriet Kampen 
COLLECTE: Protestantse Kerk– Jonge generaties 
KOSTER  Johan Smit 
KIDSCLUB: Leiding 
 

DINSDAG 24 DECEMBER 21.00u.: Kerstavond 
Kerstnachtdienst in de Nicolaaskerk (RSK) 
VOORG.:  Ds. G.P.R. Pennekamp uit Oosthem 
M.M.V.:  Muziekkorps ‘De Lytse Sudwesthoeke’ 
O.v.D.:   Gerda van der Pol 
COLLECTE: Protestantse Kerk– Jonge generaties 
KOSTER  Johan Smit 
 

WOENSDAG 25 DECEMBER 9.30u.: 1e Kerstdag 
Kerstfeest in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Kidsclub en Jeugdkerk 

M.M.V.:  Jongerenkoor X-jong uit Bakhuizen 

O.v.D.:   Tanja Reitsema 

COLLECTE: Kerk in Actie – Kinderen in de knel 
KOSTER  Johan Smit 

 

ZONDAG 29 DECEMBER 9.30u.:  
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. W. Kok uit Emmeloord 
O.v.D.:   Gerda van der Pol 
KOSTER:  Johan Smit 
 

DINSDAG 31 DECEMBER: GEEN DIENST 
 
 
Wie gebruik wil maken van de autodienst naar de kerk kan 
contact opnemen met Margriet Kampen. (tel. 06 15168628) 

Redactie De Schakel: 
kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren 
Kopij voor ‘De Schakel’  inleveren voor 24 december 

Prettige kerstdagen en  
           een gelukkig nieuwjaar. 


