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BIJBELGESPREKSGROEP: 
De bijbelgespreksgroep ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods 
Koninkrijk’ o.l.v. Leslie Hughes is op dinsdag 5 en 19 november 
om half tien in het lokaal. 
 
KOFFIEDRINKEN: 
Op dinsdag 12 en 26 november is het lokaal open voor mensen 
die gezellig een kopje koffie willen drinken. 
 
 
  

EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE.  
Het laatste boek in de Bijbel is het boek Openbaringen. In visioenen laat God aan mensen zien wat er staat te gebeuren. Openbaring 
betekent onthulling. De openbaringen zijn bekend gemaakt aan Johannes om ze op te tekenen en door te geven aan de christelijke 
gemeenten in steden in Klein-Azië. De gemeenten zijn Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. Dat zijn 
zeven gemeenten en het getal zeven is symbolisch bedoeld. Daarmee worden alle gemeenten in Klein Azië bedoeld. In de tijd dat het 
boek werd geschreven was er veel vervolging in Klein Azië onder de christenen, omdat de christenen Jezus Christus wilden vereren 
en niet de Romeinse Keizer. Het is een boek om de christenen te bemoedigen en om stand te houden. Er wordt een toekomst geschetst, 
waarin recht wordt gedaan en die hoop geeft. Zelf vind ik het visioen van Openbaringen 21 een mooi en hoopvol visioen. U moet het 
zelf maar eens lezen en er kracht uit putten. Als volgelingen van Jezus Christus zijn we onderweg naar Zijn toekomst en is het goed 
elkaar op te beuren en te ondersteunen op die reis. 
In de maand november is het einde van het kerkelijk jaar en dan gedenken wij al die mensen die ons dit jaar zijn ontvallen. Ook zij 
waren op reis op weg naar Gods toekomst. Wij geloven dat als mensen overlijden zij al zijn opgenomen in Gods Koninkrijk. Dat geeft 
troost. Dat is ook de plek waar we elkaar in de toekomst weer zullen ontmoeten.  
Het blijkt moeilijk om een invulling te vinden voor onze vacature voor een predikant of kerkelijk werker voor 50%. Van een 50% 
baan kunnen mensen niet rondkomen en er moeten dus meer bronnen van inkomen zijn om dit wel te kunnen. Gelukkig lukt het ons 
als kerkenraad nog steeds om het kerkzijn draaiend te houden. We moeten echter wel om ons heen kijken of we niet met omringende 
gemeenten kunnen samenwerken en met elkaar predikanten of kerkelijk werkers aan te trekken. We hebben goede contacten maar je 
moet dat allemaal wel willen. We blijven op zoek. 
U als gemeente zou ons kunnen helpen om als u bezoek van een van de ouderlingen of diakenen zou willen dit aan ons kenbaar te 
maken. Onze telefoonnummers staan in de activiteitengids. 
Ik wil dit stukje afsluiten met enkele coupletten uit lied 214 uit de Opwekkingsbundel:  

1. Ik wandel in het licht met Jezus 
En ‘k luister naar Zijn dierb’re stem  
En niets kan mij van Jezus scheiden 
Sinds ik wandel in het licht met Hem. 

2 Ik wandel in het licht met Jezus 
Mijn ziel is Hem gans toegewijd 
Met Hem verrezen tot nieuw leven 
Volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid 

3 Ik wandel in het licht met Jezus 
O mocht ik zelf een lichtje zijn 
Dat straalt te midden van de wereld 
Die gebukt gaat onder zorg en pijn. 

 
Wij als kerkenraad hopen dat u ook allemaal een lichtje wil zijn in uw omgeving. 
Namens de kerkenraad een goede maand oktober,  Wim Kuperus 06-53953457 

 

Onze reis ter zee 
 

Het aardse leven is als een reis over zee 
waarbij we niet weten wat we gaan ontmoeten 

maar we zijn op weg naar 't vaste land met zijn ree 
we hopen dat de Heer ons daar zal begroeten 

 
Als we er de laatste haven binnenvaren 

om daar ons levensscheepje af te gaan meren 
aan 't einde van onze aardse levensjaren 

en te komen in 't land van de Heer der Heeren 
 

Daar ligt Zijn Koningsstad de Stad Jerusalem 
in gouden glans, al haar poorten staan wijd open 
om te gaan naar Zijn tempel, daar loven wij Hem 

 
Daar vlakbij ligt ons thuisland de Hof van Eden 

daar wandelt met ons de Heer op Wie wij hopen 
in het paradijs in alle eeuwigheden 

 
Gedicht van Thomas Jacobsen 
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NIEUWS VAN DE KIDSCLUB 
Bedankt. Voor uw financiële steun aan de Kidsclub. Wat hebben 
we mooie dingen met de kinderen kunnen doen.  
Vorig jaar is Kindertheater Knettergek langs geweest met een 
mooie show. En wat hebben we het gezellig gehad samen aan 
tafel bij de Paasbrunch. Afgelopen kerst hebben we kunnen 
genieten van een ware musical met veel acteertalent en na 
afloop, zoals ieder jaar, natuurlijk voor de kinderen een gevuld 
tasje met oa een sinaasappel, chocolade én een mooi leesboek.  
Ook hebben we kunnen genieten van LikeSisters tijdens de 
overstapdienst. De overstappers hebben een knapzak voor 
onderweg meegekregen, waar naast wat lekkers ook een mooie 
nieuwe bijbel in zat, zodat Gods woorden altijd binnen 
handbereik zijn. Naast dit alles hebben we natuurlijk ook 
mooie verhalen gehoord en gezien, veel geknutseld en 
spelletjes gespeeld.  Na 2 jaar geen kerstcollecte gehouden te 
hebben, komen we dit jaar wél weer bij uw deur langs voor een 
financiële bijdrage en hopen op uw steun zodat we mooie 
dingen kunnen blijven organiseren. 
10 november en 17 november om 9.30 is er weer Kidsclub. Jij 
komt toch ook? Je mag altijd een vriendje, vriendinnetje of 
familie meenemen. We starten in de kerk. 
 
OPROEP VOOR BEZOEKDAMES / HEREN 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste bezoek dames en/of heren 
die een verschil willen maken! Door onze drukke baan en 
hobby’s, komen wij niet aan de broodnodige bezoekjes toe. 
Bent u een paar uur per week beschikbaar of wilt u regelmatig 
een beetje tijd bijdragen aan onze gemeente? Uw hulp is van 
onschatbare waarde.  
Ondersteuning van de ouderlingen en diakenen. 
We proberen een groep bezoek dames en heren op papier te 
krijgen die regelmatig en/of onregelmatig bezoekjes brengen 
aan oudere en zieke gemeenteleden. Ook voor hen die naar 
Sneek, Koudum of elders moesten verhuizen. 

- Geef iets terug aan de gemeenschap 
- Maak nieuwe vrienden en connecties 

Wilt u helpen?  Neem contact op met Gerda Zwaan 06-13079769 
of Wim Kuperus 06-53953457 
 
WANDELEN MET EEN GEDICHT 
Zaterdagmiddag 9 november gaan we weer wandelen. We 
zoeken een mooie route van maximaal 10 kilometer. Onderweg 
hebben we een pauze met koffie en iets lekkers en een gedicht. 
Eventueel kun je zelf een broodje meenemen voor onderweg.  
Voor informatie en opgave Anita Albada (06-29360589) 
 
HUISKAMERGESPREK 
De huiskamergesprekken zijn ontmoetings- en gespreks- 
bijeenkomsten voor maximaal tien gemeenteleden van jong tot 
oud. Het thema van de gesprekken is Als nieuw! Leven in het 
licht van Gods Koninkrijk’ De gesprekken zijn bij iemand thuis 
of in het Lokaal. Wilt u/jij een bijbel meenemen?  
Het gesprek is op woensdagavond 13 november om 20.00 uur 
Opgave bij Margaretha Bouma (681550 boumam75@gmail.com) 
 
BEELDHOUWEN 
De laatste keer was het een groot succes. Daarom herhalen we 
deze activiteit voor wie de vorige keer niet kon of nog een keer 
mee wil doen. De kosten zijn ongeveer 13 euro.  
Datum: Woensdagavond 20 november 19.30 uur. 
Opgeven voor 1 november bij Margriet Kampen (06-15168628) 
 
BEDANKT: 
Wij werden, de dag na de Gemeenteavond van de Nicolaaskerk, 
blij verrast! Margriet Kampen belde bij ons aan met een boeket 
bloemen in haar armen. Heel hartelijk bedankt voor de 
bemoediging!  Wijbren en Martha de Vries 
 

DIENSTEN: 
ZONDAG 3 NOVEMBER 11.00u.:  
Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken voor de dienst) 
VOORG.:  Ds. S. de Jong uit Oudemirdum 
O.v.D.:   Gerda van der Pol 
COLLECTE: Kerk in Actie – Zending 
KOSTER:  Pieter Kampen 
BLOEMEN: Anita van der Wagen 

 
WOENSDAG 6 NOVEMBER 19.30u.: 
Dankdag voor gewas en arbeid 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. P. den Hollander uit Emmen 
O.v.D.:   Gerda van der Pol 
COLLECTE: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Myanmar) 
KOSTER:  Pieter Kampen 
 
ZONDAG 10 NOVEMBER 9.30u.: Heilig Avondmaal 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. W. Beekman uit Koudum 
O.v.D.:   Tanja Reitsema 
COLLECTE: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Bolivia) 
KOSTER:  Pieter Kampen 
BLOEMEN: Fam. P. Kampen 
KIDSCLUB: Leiding 
 
ZONDAG 17 NOVEMBER 9.30u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.: Ds. B. Boersma uit Workum 
O.v.D.:   Wim Kuperus 
KOSTER  Pieter Kampen 
BLOEMEN: Annie de Vries 
KIDSCLUB: Leiding 
 
ZONDAG 24 NOVEMBER 9.30u.: Voleindingszondag 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. J. Trouwborst uit Sneek 
O.v.D.:   Margriet Kampen 
COLLECTE: Protestantse Kerk– Pastoraat Nederland 
KOSTER  Pieter Kampen 
BLOEMEN:  Fam. P. Zwaan 
 
Wie gebruik wil maken van de autodienst naar de kerk kan 
contact opnemen met Margriet Kampen. (tel. 06 15168628) 

 
COLOFON: 
Scriba: 
P. Albada, info@pgstavoren.nl of 
06-23861358, Voorstraat 1, 8715HW Stavoren 
College van kerkrentmeesters: 
INGbank: NL82 INGB 0000 823432 
t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of 
Rabobank: NL26 RABO 0367 8025 38 
t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren; 
Diaconie: 
Rabobank: NL50 RABO 0367 8009 42  
t.n.v. Diaconie PKN Stavoren. 
Redactie De Schakel: 
kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren 
Website:    pgstavoren.nl 
Facebook:  protestantsegemeenteStavoren 
Kopij voor ‘De Schakel’  inleveren voor 23 november 
 


