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STARTDIENST: 
Zaterdag 29 september willen we een feestelijke start maken 
van het nieuwe winterseizoen. We doen het dit maal gewoon 
in de kerk maar een gewone dienst wordt het zeker niet. 
Met medewerking van het gospelkoor New Creations’ uit Joure 
willen we een feestelijk programma samenstellen waarin zang 
en samenzang centraal staat. Een dienst voor jong en oud. 
De dienst zelf begint om half elf, vooraf is er koffiedrinken in 
het lokaal. Wie wel helpen om iets te bakken kan zich melden 
bij de scriba via info@pgstavoren.nl of 06-23861358 .  
 
Bij het bedankkaartje van Aagje de Groot zat een kaart met 
bloemenzaadjes. Heel bijzonder en een  gebaar wat zo bij 
Aagje past. In  overleg met Henk lijkt het ons prachtig om de 
startdienst van  op te fleuren met wat potten met deze 
bloemen. Dus, doe mee en maak de startdienst van 29 
september tot een bloemenfeest. (ook al komen er groene 
sprietjes uit, alle potten zijn welkom) 
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SEPTEMBER 2024 

TROUW 
De vakantieperiode is voor de meeste mensen weer voorbij en we keren weer terug naar het leven van alle dag. We hopen dat de 
vakantieperiode weer energie heeft gegeven om de taken in werk, op school of studie of waar dan ook weer met plezier op te 
pakken. In de kerk gaat ook alles weer van start. We zoeken verder naar een predikant of kerkelijk werker, omdat we nog niet de 
juiste persoon hebben gevonden, die voor 50% bij ons kan komen werken, omdat 50% niet voldoende is om de eigen economie te 
kunnen financieren. We zullen dan ook op de een of andere manier moeten samenwerken. Ook daarvoor moet je de juiste wegen 
vinden en de wil om die weg te gaan lopen. Voor een taak in de kerkenraad hebben zich nog geen mensen aangemeld, terwijl er wel 
behoefte is dat er taken kunnen worden overgedragen aan nieuwe vrijwilligers. 
 
Ik heb als thema trouw gekozen omdat bijna iedereen wel trouw beloofd aan een ander. Als vrienden en vriendinnen, als partners, 
getrouwd of niet getrouwd, als ouders naar kinderen en als kinderen naar ouders, als leden van een kerk en als kerk naar de leden 
en nog veel meer mogelijke beloften van trouw. Als alles goed gaat lijkt trouw vanzelfsprekend en hoef je hierover niet na te 
denken. Als er echter kinken in de kabel komen, door ziekte, miscommunicatie, niet voldoen aan het verwachtingspatroon dan wordt 
dat anders. Dan is trouw soms ver te zoeken en wordt trouw blijven een inspanning. Trouwen is een werkwoord. Je zult eraan 
moeten werken. God is trouw!. In de kerk horen we dat zondags in de woorden bij de aanvang van een dienst. Onze hulp en onze 
verwachting is in de naam des HEEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de 
werken van Zijn handen. God vraagt ons ook om trouw aan Hem te zijn. Spannen we ons daarvoor in? 
Het oude gezang 304 te beluisteren op YouTube zegt het zo: 

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roep die allen 
Die ’t heden kent, de toekomst overziet 
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen 
En ’t werk der eeuwen dat zijn Geest omspant. Volvoert Zijn hand 

2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast 
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden 
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast 
Blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden 
En d’adem zijner lippen overmant. De tegenstand. 

3. De heil’ge Geest die haar de toekomst spelt 
Doet aan Gods kerk Zijn heilsgeheimen weten 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt 
Heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten! 
Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land. Als Gods gezant. 

 

Wij als kerkenraad bevelen de startdienst van 29 september bij u aan. Een goede maand september. 
Namens de kerkenraad,  Wim Kuperus 06-53953457 

Vrede op aarde 
 

Wanneer zal er overal eens vrede komen? 
Wanneer zullen de wapens worden neergelegd 

En zal er een einde de komen aan al dat gevecht? 
Zullen de mensen ooit aan het geweld ontkomen? 

 
“Vrede op aarde, in mensen een welbehagen” 
Zingen we graag met de kerstdagen in de kerk 

Maar het is hier en daar nog steeds een strijdperk 
Hoelang moeten de mensen het nog verdragen? 

 
In Irak en ook elders is het nog steeds raak 
En wordt er vaak veel leed en pijn geleden 
Terwijl er aldoor om vrede wordt gebeden 

Het lijkt een uitzichtloze en verdrietige zaak. 
 

Toch blijven we bidden om wereldvrede Heer 
Voor al die gebieden, waar nog altijd oorlog is 
Waar mensen verkeren in angst en droefenis 

O, Heer, geef vrede, wil ons vrede geven Heer. 
 

Gedicht van Fedde Nicolai 
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ZANGDIENST: 
Op zondag 8 sept. hebben we een zangdienst om half tien. 
Het thema van de dienst is  "Grijp uw Kans". 
Medewerking wordt verleend door Antsje de Groot  
De zangdienstcommissie  
 
TSJERKEPAED: 
In het kader van Tsjerkepaed 2024 is de Nicolaaskerk op de 
volgende zaterdagen ’s middags van half twee tot vijf uur open. 
Dit is nog op zaterdag 7  september en 14 september. 
Hartelijke groet,  Klaas Albada en Dory de Vries 
 
ACTIVITEITENGIDS: 
Deze maand wordt de activiteitengids weer rondgebracht. Ook 
dit jaar is deze weer zorgvuldig samengesteld door de 
commissie Vorming en Toerusting van onze gemeente. Lees hem 
goed door, er staat vast en zeker iets van uw gading in. 
Wij hopen op voldoende opgave voor de diverse activiteiten 
want hoe meer zielen hoe meer vreugd we er aan beleven. 
 
IN MEMORIAM, Gerrit Wolthuis 
In de vroege ochtend van donderdag 8 augustus jl. is Gerrit 
Wolthuis op zijn eigen bed en in z’n eigen huis aan de 
Voorstraat te Staveren in alle rust ontslapen. 92 jaar is hij 
geworden. Een mooie en gezegende leeftijd. De laatste jaren 
waren niet z’n beste, maar door de liefdevolle zorg van zijn 
Wim is hij tot het laatst een gelukkig en tevreden mens 
geweest. Op het water was hij in z’n element, en wat wil je 
dan nog meer als je je hele leven visserman hebt kunnen zijn. 
Al op jonge leeftijd overleed z’n moeder en zo kwam het dat 
Gerrit is opgegroeid in Laaksum bij een oom en tante. Later 
leerde hij Wimmie Zwaan kennen. In 1957 stapten ze in het 
huwelijksbootje. Ze kregen vier kinderen. Op z’n 65ste stopte 
hij met de professionele visserij en kreeg hij meer tijd voor 
andere dingen. Samen met Wimmie heeft hij toen nog volop 
kunnen genieten van al het moois wat er her en der te 
ontdekken viel. Een man met hart voor de gemeenschap, open 
en sociaal, met humor en eigen onhebbelijkheden, is niet 
meer. Een tijdperk is voorbij. Een gemis voor ieder die het 
leven met hem heeft gedeeld. Dat zij in alle mooie 
herinneringen troost en kracht zullen vinden voor de tijd die 
komt.    Ds. Coos Boomsma 
 
(Gerrit Wolthuis is donderdag 8 augustus overleden op een 
leeftijd van 92 jaar. De rouwdienst heeft plaats gevonden op 
dinsdag 13 augustus. Wij wensen de familie veel sterkte en 
Gods nabijheid toe bij het verwerken van dit verlies.) 
 
RECTIFICATIE/AANVULLING: 
Helaas zijn we bij de melding van de geboorte van Sepp 
vergeten de vader te vermelden, Sepp is het zoontje van 
Andries van de Leij en Ruth Jansen en broertje van Lotte. 
Verder heeft Sepp helaas geen oerbeppes. 
Verder waren we bij de verjaardagen een aantal vergeten. Voor 
wie nog een kaartje wil sturen zijn ze toegevoegd op de lijst 
van september. 
 
 
 

DIENSTEN: 
ZONDAG 1 SEPTEMBER 9.30u.:  
Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken na de dienst) 
VOORG.:  Ds. J.J. de Lange uit Garijp 
O.v.D.:   Margriet Kampen 
COLLECTE: Protestantse Kerk– Missionair werk 
KOSTER:  Pieter Albada 
BLOEMEN: Johan Smit 
 
ZONDAG 8 SEPTEMBER 9.30u.: 
Zangdienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Zangdienstcommissie 
O.v.D.:   Gerda van der Pol 
COLLECTE: Protestantse Kerk– Jonge Generaties 
KOSTER:  Pieter Albada 
BLOEMEN: Sjoerd Grouwstra 
 
ZONDAG 15 SEPTEMBER 9.30u.: Vredeszondag 
Dienst in de Doopsgezinde kerk 
VOORG.:  Doopsgezinde voorganger 
O.v.D.:   Tanje Reitsema 
COLLECTE: Kerk in Actie– Werelddiaconaat (Colombia) 
KOSTER  Pieter Albada 
BLOEMEN: Raad van Staverse Kerken 
 
ZONDAG 22 SEPTEMBER 9.30u.: Heilig Avondmaal 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. M. Dijkstra uit Wommels 
O.v.D.:   Wim Kuperus 
COLLECTE: Kerk in Actie– Zending (Syrië)) 
KOSTER  Pieter Albada 
BLOEMEN:  Diaconie 
 
ZONDAG 29 SEPTEMBER 9.30u.: STARTZONDAG 
Startdienst in de Nicolaaskerk 
M.M.V.:   Gospelkoor ‘New Creations’ uit Joure 
O.v.D.:   Margriet Kampen 
COLLECTE: Protestantse Kerk– Missionair Werk 
KOSTER  Pieter Albada 
BLOEMEN:  Diaconie 
 
Wie gebruik wil maken van de autodienst naar de kerk kan 
contact opnemen met Margriet Kampen. (tel. 06 15168628) 

COLOFON: 
Scriba: 
P. Albada, info@pgstavoren.nl of 
06-23861358, Voorstraat 1, 8715HW Stavoren 
College van kerkrentmeesters: 
INGbank: NL82 INGB 0000 823432 
t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of 
Rabobank: NL26 RABO 0367 8025 38 
t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren; 
Diaconie: 
Rabobank: NL50 RABO 0367 8009 42  
t.n.v. Diaconie PKN Stavoren. 
Redactie De Schakel: 
kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren 
Website:    pgstavoren.nl 
Facebook:  protestantsegemeenteStavoren 
Kopij  ‘De Schakel’ graag inleveren voor 21 september 
 


