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GEBOREN: 
Op 8 Juli is op de Voorstraat geboren Sepp. Hij is het zoontje 
van Ruth Jansen en broertje van Lotte. We wensen hen, en ook 
de (oer) pakes en beppes veel geluk en plezier met kleine Sepp 
in hun  familie erbij en Gods zegen over dit nieuwe leven. 
Een geboorte roos wordt er namens de gemeente bezorgd. 
De diaconie. 
 
KAARTEN IN HET LOKAAL 
De opbrengst van de kaarten in het lokaal, bestemd voor 
"Fryslân foar Oekraïne is € 160,10. De diaconie. 
 
BLOEMENGELD: 
We hebben € 10 bloemengeld ontvangen. 
Bedankt hiervoor.  De diaconie. 
 
GIFTEN: 
We hebben een gift ontvangen van mevr. P. Groenhof – 
Cusveller, als dank voor het mogen luisteren naar het orgel in 
de kerk tijdens het afscheid van L. Cusveller, dochter van 
oud-organist Johannes Cusveller. De kerkrentmeesters 
 
 

 
 

De Schakel 

AUGUSTUS 2024 

VRIENDSCHAPPEN 
In de zomerperiode trekken we erop uit om los te komen van werk en het leven van alle dag dat ons zo vaak bezig houdt. We trekken 
naar andere plekken om nieuwe ideeën op te doen, zoeken vrienden op of gaan met vrienden op reis om bij te praten, gezamenlijke 
hobby’s of interesses uit te diepen en onze accu weer op te laden voor de periode die na de vakantie weer komt. 
Zo’n kleine 40 jaar geleden ontmoeten wij op een vakantie in Oostenrijk Nederlandse mensen van onze leeftijd, die net als wij met 
de caravan aan het kamperen waren. Via de kinderen die met elkaar speelden leerden we de ouders kennen en we bleken veel 
gelijke interesses te hebben. Allebei waren we op zoek naar een mooie plek waar we met onze gezinnen konden verpozen van de 
herfstvakantie tot de Pinkstervakantie. Met de herfstvakantie brachten wij onze caravan naar Oostenrijk, we hadden daar 
winterportvakanties met de Kerstvakantie, de krokusvakantie, de Paasvakantie en met de Pinkstervakantie als de winter voorbij was 
namen we de caravan en onze spullen weer mee terug naar Nederland. Heerlijke vakanties en heerlijke gesprekken over van alles 
en nog wat dat ons bezig hield zoals werk, opvoeding, geloof. Ook buiten deze vakanties kwamen we regelmatig bij elkaar. In   de 
loop der jaren zijn we echte vrienden geworden. Het was altijd een feest om bij elkaar te zijn, onze kinderen te zien groot worden en 
hen ook zelf ouders te zien worden. Helaas werd onze vriend ziek en acht jaar geleden hebben we van hem afscheid moeten nemen. 
Onze vriendin moest alleen met haar kinderen en hun gezinnen verder. We komen nog zeer regelmatig bij elkaar en dan hebben we 
het ook over onze overleden vriend, die we allemaal zo goed hebben gekend. 
Ik wens u allemaal ook mooie vriendschappen toe. Dat geeft extra kleur aan het leven. Mensen de er voor je zijn als het nodig is of 
voor wie jij er mag zijn als zij dat nodig hebben. 
Zo’n vriend voor ons allemaal is de Here Jezus. Laat hem toe in uw hart! U zult er geen spijt van hebben.  Het lied zegt: 
 

1. Welk een vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan! 
             Welk een voorrecht, dat ik door Hem, Altijd vrij tot God mag gaan. 
             Dikwijls derven wij veel vrede, Dikwijls drukt ons zonde neer, 
             Juist omdat wij ’t al niet brengen In ’t gebed tot onze Heer. 
 

2.  Leidt de weg soms door verzoeking, Dat ons hart in ’t strijduur beeft 
              Gaan wij dan met al ons strijden Tot Hem, die verlossing geeft. 
              Kan een vriend ooit trouwer wezen, Dan Hij die ons lijden draagt? 
              Jezus biedt ons aan genezing, Hij alleen is ’t die ons schraagt. 
 

3. Zijn wij zwak, belast, beladen, En ter neer gedrukt door zorg! 
Dierbr’e Heiland! onze Toevlucht! Gij zijt onze Hulp en Borg! 

             Als soms vrienden ons verlaten, Gaan wij biddend tot den Heer. 
             In zijn armen zijn wij veilig. Hij verlaat ons nimmermeer. 
 
Wij als kerkenraad wensen u een goede maand augustus met mooi vriendschappen. 
Namens de kerkenraad,  Wim Kuperus 06-53953457 

Zomervakantie 
 

De zomervakanties zijn begonnen 
Een tijd van ontspanning en plezier 
Op zoek naar gezelligheid en vertier 
En lekker genieten van het zonnen. 

  
Eropuit trekken naar een ander land 
Vrij, niets verplichts te hoeven doen 
Luieren mag ook met goed fatsoen 
Aan de wijde zee en op het strand. 

  
Kijken naar de mooie golvende baren 
De zon bij het strand zien ondergaan 
Prachtig, om dit te kunnen gadeslaan 

Het doet je goed, dit te mogen ervaren. 
  

Je ziet dan overal Gods grootheid 
Dat Hij alles zo perfect heeft gemaakt 
Zodat je er blij en ontroerd door raakt 
God zij hiervoor geprezen, wijd en zijd. 

 
Gedicht van Fedde Nicolai 
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BESTE, LIEVE MENSEN, 
Wat hebben we het goed gehad! In Staveren, in de kerk. 
Bijna 10 jaar, en nu gaan we op 6 augustus, terug naar 
Monnickendam, waar onze oudste dochter woont . Het is goed! 
Zondag 4 augustus laatste keer koffie in het lokaal. 
Hartelijk dank voor jullie warme aandacht voor ons ! 
Met hartelijke groet, Piet en Gerrie Keesman-Visser  
 
TSJERKEPAED: 
In het kader van Tsjerkepaed 2024 is de Nicolaaskerk op de 
volgende zaterdagen ’s middags van half twee tot vijf uur open. 
Dit is op zaterdag 27 juli, 10 augustus, 24 augustus, 
7  september en 14 september. 
Hartelijke groet,  Klaas Albada en Dory de Vries 
 
WAT MOETEN WIJ MET ISRAËL: 
Op 13 juni was er een studieavond in de Nicolaaskerk over het 
onderwerp “Wat moeten wij met Israël?” verzorgd door ds. 
Kees van Velzen. Het was een mooie en leerzame avond waarin 
we onder andere konden leren hoe wij als volgers van Jezus 
krachtig en moedig mogen zijn als wij complexe vragen krijgen 
over Israël en de rampzalige moorden, verkrachtingen en 
gijzelingen die plaats vonden sinds Hamas op 7 oktober 2023 
binnen viel. We willen graag een goed antwoord geven maar 
soms kan een directe vraag je overvallen. Onderstaande 
boeken kunnen je hierbij zeker helpen. Geen Leven, zonder de 
Genade. Geen Leven zonder de wortels. Geen Leven zonder 
Israël.  Laten we daarom samen blijven bidden voor de Vrede 
voor Jeruzalem, voor de komst van de leeuw van Juda en 
biddend sterk en moedig blijven om Israël te blijven steunen.  
Rennie Zwaan. 
Boeken: Wat iedere christen moet weten over Israël en de 
Palestijnen’ van Willem J. Nouwel (ISBN: 978-94-6487-095-4 / 
bol.com) en Marsorders voor de Eindstrijd van Corrie ten Boom 
(ISBN: 978-90-5999-251-1 / bol.com) 
 
UIT DE OUDE DOOS: (Staverse kerkbode, 26 maart 1960) 
Hoe denkt u over de Jood?  Het helpt ons niet te zeggen, dat 
we de Joden geen kwaad hart toe dragen, dat we in de barre 
oorlogsdagen goed voor hen geweest zijn, en hen zoveel 
mogelijk geholpen hebben. Dat was overigens een vaderlandse 
en algemene plicht, waaraan nog genoeg ontbroken heeft ook. 
Maar het gaat hier om de vraag hoe wij over Joden denken. En 
dan speciaals als Christen. Daarbij moet dit voorop staan: 
Joden en Christenen zijn wat ze zijn, door het Woord van 
dezelfde Gods Ze hebben een gemeenschappelijke oorsprong 
en bezitten samen het Oude Testament. Het is een niet te 
ontkennen feit dat daarin ook nog beloften staan voor het 
Joodse volk van vandaag. Ook het Nieuwe Testament blijft 
daarbij niet achter. Het joodse volk is een wonderlijk volk, dat 
heeft de jongste geschiedenis bewezen. Het is een volk van het 
wonder, Gods wonder. Paulus noemt ze geliefden om der 
vaderen wil. Ze zijn niet nummer zoveel in de rij der natiën 
maar een bijzonder volk met een zeer bijzondere plaats in Gods 
hart. Een volk dat daarom de hem toekomende plaats moet 
hebben in onze toekomstverwachtingen en in onze gebeden. 
 
JUBILEUM: 
Donderdag 22 augustus zijn Gerben en Fopje de Jong – 
Zeldenrust (Stadsfenne 19a, 8715JL) 55 jaar getrouwd. 
Wij willen hen namens de gemeente van harte feliciteren en 
een fijne dag toe wensen. 
 
 
 

DIENSTEN: 

ZONDAG 4 AUGUSTUS 9.30u.:  

Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken na de dienst) 

VOORG.:  Mevr. B. Posthumus uit Lemmer 

O.v.D.:   Margriet Kampen 

KOSTER:  Siep Heijsman 

BLOEMEN: Tanja Reitsema 

 

ZONDAG 11 AUGUSTUS 9.30u.: 

Zangdienst in de Nicolaaskerk 

VOORG.:  Dhr. H. Bloemhof uit Harlingen 

O.v.D.:   Gerda van der Pol 

COLLECTE: Kerk in Actie – Pakistan (zending) 

KOSTER:  Siep Heijsman 

BLOEMEN: Diaconie 

 

ZONDAG 18 AUGUSTUS 9.30u.: 

Dienst in de Nicolaaskerk 

VOORG.:  Mevr. A. Adema uit Joure 

O.v.D.:   Tanje Reitsema 

KOSTER  Siep Heijsman 

BLOEMEN: José Visser 

 

ZONDAG 25 AUGUSTUS 9.30u.:  

Dienst in de Nicolaaskerk 

VOORG.:  Mevr. H. Plantinga uit Workum 

O.v.D.:   Wim Kuperus 

KOSTER  Siep Heijsman 

BLOEMEN:  René Bosma 

 
Wie gebruik wil maken van de autodienst naar de kerk kan 
contact opnemen met Margriet Kampen. (tel. 06 15168628) 
 
 
COLOFON: 
Scriba: 
P. Albada, info@pgstavoren.nl of 
06-23861358, Voorstraat 1, 8715HW Stavoren 
College van kerkrentmeesters: 
INGbank: NL82 INGB 0000 823432 
t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of 
Rabobank: NL26 RABO 0367 8025 38 
t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren; 
Diaconie: 
Rabobank: NL50 RABO 0367 8009 42  
t.n.v. Diaconie PKN Stavoren. 
Redactie De Schakel: 
kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren 
Website:    pgstavoren.nl 
Facebook:  protestantsegemeenteStavoren 
Kopij voor ‘De Schakel’ graag inleveren voor 21 augustus 


