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TENTDIENST VISSERIJDAGEN: 
Ook dit jaar willen we weer het feestelijke weekend van de 
Visserijdagen, zondag 21 juli om 19.30 uur afsluiten met een 
gezellige tentdienst in de feesttent op de vissershaven. 
De voorganger in deze dienst is ds. W. Hordijk uit Lemmer en 
muzikale medewerking word verleend door  ons korps "De Lytse 
Sudwesthoeke" onder leiding van Yvonne Galema. 
Het thema van deze dienst is:  Ik ga vissen, ga je mee?  
We maken er een leuke dienst van, voor jong & oud! 
Inloop met koffie en iets lekkers vanaf 19.00uur 
Namens de voorbereidingscommissie  
Margriet Kampen, Gerda vd. Pol en Bianca de Boer 
 
GAST AAN TAFEL: 
Binnenkort komen de vrijwilligers weer langs om uw bijdrage 
aan ‘Gast aan Tafel’ op te halen. 
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LOPEN WE NOG ERGENS WARM VOOR?. 
De tijd van de Europese Kampioenschappen Voetbal zijn weer in volle gang. In St Gallen (Zwitserland) waar wij waren, werd de 
wedstrijd gespeeld tussen Turkije en Georgië. De Turkse ploeg won en de aanhangers van deze winnaars reden luid toeterend met 
hun auto’s door St Gallen, zodat iedereen moest weten dat Turkije had gewonnen. Op onze weg naar huis kwamen we langs Stuttgard 
(Duitsland). Daar werd de voetbalwedstrijd gespeeld Duitsland tegen Hongarije. De winnaar was nog niet bekend, maar de Duitse 
politie was in grote getalen op weg naar het stadion om de supporters van de beide ploegen in bedwang te houden en uitbarstingen 
van enthousiasme of teleurstelling in banen te leiden. In Nederland aangekomen was het avondprogramma gevuld met 
voetbalwedstrijden en beschouwingen van wedstrijden. Het leidt geen twijfel dat veel mensen warm worden van voetbal. 
Na het voetballen komen in juli de wielerwedstrijden en de Tour de France. Ook daarvoor is veel belangstelling en worden de 
prestaties via televisie of ter plekke gevolgd, besproken en geëvalueerd. Ook hiervoor lopen mensen warm. 
Vanmorgen (25 juni) was ik al op tijd op de fiets onderweg naar Bakhuizen. Het was prachtig weer en ik dacht na over waar ik warm 
voor loop. 
Afgelopen zondag was de overstapdienst geleid door de leiding van de kidsclub en muzikaal ondersteund door het zangduo Like 
Sisters. Like Sisters zijn 2 jonge vrouwen die vol overgave begeleid op hun gitaren bestaande en eigen geschreven liederen zingen. 
De twee eigen geschreven liederen waren “Samen”en “Alleen”.  De kinderen van de Kidsclub verzorgde gedichten en teksten die zij 
voordroegen. De leiding verzorgde de overdenking en een woordje richting de kinderen, die zij samen met een knapzak meekregen 
voor hun verdere weg op hun levenspad. Daar loop ik warm voor. 
Ik loop warm voor mensen die er voor elkaar blijven als het levenspad niet meer zo vanzelfsprekend is en er moeite moet worden 
gedaan om elkaar te ondersteunen. Voor mensen die er voor elkaar zijn, gewoon omdat je op elkaars pad komt. 
Voor mensen die zien wat er om hen heen gebeurt en daar ondersteunen waar dat nodig lijkt. 
Het was een stralende dag. Een dag om blij van te worden. 
Mijn Opa zou op een morgen als deze zingen het ochtendlied van Psalm 3 
 
Ik lag en sliep gerust, Van ’s Heeren trouw bewust. Tot ik verfrist ontwaakte 
Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in ’t leed dat mij genaakte 
Nu is mijn vrees voorbij God ondersteunde mij en blijft mij vergezellen 
Zo treed ik in het perk hoe dreigend ook en sterk tienduizenden zich stellen 
 
Maar trouwe God, Gij zijt Het Schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen 
Op U vest ik het oog, Gij heft mijn hoofd omhoog en doet m’ Uw gunst aanschouwen 
‘k riep God niet vruchtloos aan, Hij wil mij niet versmaân in al mijn tegenheden 
Hij zag van Sion neer De woonplaats van Zijn eer, en hoorde mijn gebeden  
  
Wij als kerkenraad wensen u een goede maand juli met mooi weer en genietend van Stavoren of waar de vakantie ons ook brengt. 
Namens de kerkenraad,  Wim Kuperus 06-53953457 

Jezus 
 

Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten  
en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek  

'k zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte  
'k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek  

 
'k zou willen weten of Hij appels at of noten  
en hoe hij hoestte als hij bij de oever stond  

hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten  
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond  

 
en hoe hij sliep en hij heeft ontbeten  

en of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt  
en of hij weles met de deuren heeft gesmeten  
en of hij hield van knoflook of van zoetigheid  

 
maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen  

wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed  
want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen  

ik zoek gewoon de Man van Nazareth. 
 

Gedicht van Toon Hermans 
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GESLAAGD: 
We willen allen die geslaagd zijn feliciteren, en degene die nog 
een herexamen moeten doen succes wensen!! De geslaagden 
hebben inmiddels een roos ontvangen. De diaconie  
 
IN MEMORIAM: Aagje de Groot - Zwaan 
Aagje is geboren op 25 oktober 1953 op Voorstraat 64, als 
jonste dochter in het gezin van Jott en Tjitske  Zwaan. Ze 
groeide op in een liefdevol gezin, samen met Alie, Sjoukje en 
Jelle. Ze had een hele fijne jeugd. Haar mem was tevens haar 
vriendin, waar ze alles mee kon delen. In 1974 trouwde ze met 
Henk en samen zijn we op het tankschip Stavo gaan wonen en 
werken. Ons  huwelijk heeft twee gezonde kinderen en een stil 
geboren jongetje gebracht: Auke, Tjitske en Jelle Jott. Het 
verlies van Jelle Jott viel Aagje zwaar. 
Na de periode op de Stavo, hebben we nog een aantal jaren op 
de Achterdelft gewoond. Vervolgens zijn we op het Noord 
terecht gekomen in de watersportzaak. 
In de winkel heeft Aagje mooie jaren beleefd. Het waren 
drukke tijden, maar brachten ook veel voldoening. 
Toen de winkel verhuisde naar de Stationsweg, werd die 
vakkundig ingedeeld door Aagje. Na 5 jaar, in 2010,  werd deze 
winkel door een onderhoudstrein verwoest en viel Aagje in een 
groot gat. Haar werk was weggevallen, een gevoel van ‘niet 
meer nuttig zijn’ kwam ervoor in de plaats. 
Aagje cijferde zichzelf vaak weg en stond het liefst voor een 
ander klaar. Belangstelling voor mensen die het minder hadden 
was belangrijk voor haar. Een zorgzame vrouw met een gouden 
hart die veel betekent heeft voor haar man, kinderen en 
kleinkinderen. Ze genoot van het ‘met elkaar zijn’ en liet ons 
voelen dat ze van ons hield.  
Graag gingen wij met de boot weg. Haar laatste reis, op 9 mei 
2024, viel ze overboord en kort daarna kreeg ze een 
hartstilstand. De hulpverleners hebben alles geprobeerd, maar 
het mocht niet baten. We moesten haar laten gaan. Ze laat een 
grote leegte achter in ons leven. De liefde die ze ons heeft 
gegeven, zullen we altijd met ons meedragen en doorgeven. 
Henk en  kinderen 
 
JUBILEUM: 
Dinsdag 16 juli zijn Theo en Bianca de Boer – Heijsman 
(Koggestraat 1a, 8715KB) 25 jaar getrouwd. Wij willen hen 
namens de gemeente van harte feliciteren met deze mijlplaal 
en een fijne dag toe wensen met familie en vrienden. 
 
 
 

DIENSTEN: 

ZONDAG 7 JULI 9.30u.:  

Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken na de dienst) 

VOORG.:  Ds. R. Voorn uit Leeuwarden 

O.v.D.:   Margriet Kampen 

COLLECTE: Protestantse Kerk – Pastoraat 

KOSTER:  Wabe Visser 

BLOEMEN: Fam S. Heijsman 

 

ZONDAG 14 JULI 9.30u.: 

Zangdienst in de Nicolaaskerk 

VOORG.:  Gemeenteleden o.l.v. Jantsje de Boer 

O.v.D.:   Gerda van der Pol 

KOSTER:  Wabe Visser 

BLOEMEN: Diaconie 

 

ZONDAG 21 JULI 19.30u.: Visserijdagen 

Dienst in de feesttent op de haven 

m.m.v. De Lytse Sudwesthoeke o.l.v. Yvonne Galama 

VOORG.:  Ds. W. Hordijk uit Lemmer 

O.v.D.:   Tanje Reitsema 

KOSTER  Wabe Visser 

BLOEMEN: Fam. W. Visser 

 

ZONDAG 28 JULI 9.30u.:  

Dienst in de Nicolaaskerk 

VOORG.:  Ds F. Westerman uit Meppel 

O.v.D.:   Wim Kuperus 

KOSTER  Wabe Visser 

BLOEMEN:  Diaconie 

 
Wie gebruik wil maken van de autodienst naar de kerk kan 
contact opnemen met Margriet Kampen. (tel. 06 15168628) 
 
 
 
COLOFON: 
Scriba: 
P. Albada, info@pgstavoren.nl of 
06-23861358, Voorstraat 1, 8715HW Stavoren 
College van kerkrentmeesters: 
INGbank: NL82 INGB 0000 823432 
t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of 
Rabobank: NL26 RABO 0367 8025 38 
t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren; 
Diaconie: 
Rabobank: NL50 RABO 0367 8009 42  
t.n.v. Diaconie PKN Stavoren. 
Redactie De Schakel: 
kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren 
Website:    pgstavoren.nl 
Facebook:  protestantsegemeenteStavoren 


