é;%% Protestantse Gemeente
i Stavoren

BEVRIJIDE MENSEN MET DE GEEST VAN PINKSTEREN

Begin mei herdenken we weer onze doden uit de 2° wereldoorlog en hen die tijdens een militaire missie in vredestijd zijn overleden.
Tevens vieren wij 5 mei Bevrijdingsdag. Dat is mogelijk geworden omdat zoveel mensen hiervoor hebben gevochten en enorme
risico’s hebben durven lopen voor een vrij Nederland voor hun kinderen en kleinkinderen en de volgende generaties. Helaas zijn er
79 jaar na 1945 weer nieuwe oorlogen in Europa en vele andere landen en werelddelen. Toen wij het weekend van 19 tot 22 april jl
naar Berlijn waren met vrienden, zagen we op onze weg heen en terug over de Duitse snelwegen veel legervoertuigen uit Nederland,
Duitsland en Engeland, kennelijk op weg naar de grootste NAVO-oefening sinds het einde van de Koude Oorlog.

Uit alle 32 NAVO-landen doen 90.000 militairen mee met het daarbij behorende legermaterieel en het daarbij behorende
oefenmateriaal. Bij het zien daarvan was ik behoorlijk onder de indruk. In Berlijn is in de nacht van 9 op 10 november 1989 de muur,
die Oost en West van elkaar scheidde, en die dwars door de stad Berlijn liep, gevallen. Nu 35 jaar geleden.

Het lijkt of de regeringsleiders met andere dingen bezig zijn dan met het uitdragen van de Geest van God die wij met Pinksteren
hebben gekregen. Deze Geest zou ons in staat moeten stellen om naar elkaar om te zien en waar nodig elkaar te helpen. Die Geest
kan in ieder van ons leven en in en door ons Gods werk doen. Willen wij ons voor die Geest openstellen en de handen en de voeten
zijn die nodig zijn?

Met het zoeken naar een nieuwe predikant wil het nog niet echt viotten. De plezierige gesprekken die wij hebben gehad, hebben er
niet toe geleid dat we al een predikant aan u kunnen voorstellen. De beroepingscommissie blijft zich echter volledig inzetten om een
predikant te vinden. Zijn er positieve ontwikkelingen dan zullen wij dat aan u laten weten.

Wij vragen u wel om in het Gebed aan onze lieve Heer voor te leggen de nood in deze wereld, de misstanden die er plaatsvinden en
onze onmacht om voor de wereld te zorgen. Om goede regeringsleiders die de belangen van al die vele zoekende en ontheemde
mensen willen behartigen in plaats van hun eigen belangen. God heeft de wereld mooi gemaakt en helaas zijn wij tot op heden niet
in staat gebleken om die wereld mooi te houden. Huub Oosterhuis heeft het volgende lied gedicht:

1.De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft het licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Zo komt Hij steeds met stillen overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2.Hij doet met ons. Hij gaat ons in en uit. Heeft in zijn handen onze naam geschreven.

De Heer wil ons bewonen als zijn huis, plant als een boom in ons zijn eigen leven,

Wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3.Gij geeft het uw beminden in de slaap, Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt, zoals de regen neerdaalt in de bomen,

Zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, zo zult Gij uw beminden overkomen.

Staan wij open voor Gods Geest?

Wij als kerkenraad wensen u een goede meimaand.
Namens de kerkenraad, Wim Kuperus 06-53953457

NIEUWE AMBTSDRAGERS:

In de ochtenddienst op 5 mei nemen wij afscheid van Henriétte
Smid als diaken maar we hebben nog geen opvolger voor haar.
Tijdens de gemeenteavond hebben we afgesproken geen
verkiezingen meer te houden maar mensen die zich geroepen
voelen kunnen zich melden bij de scriba of iemand anders van

Gebed Hemelvaart

Heer God,
U woont daarboven en wij hier beneden.

Dat is een heel verschil.
Hier beneden lijkt het vaak alsof U er niet bent.
Maar de dag van Uw Hemelvaart herinnert ons eraan
dat er een verbinding is tussen de hemel en de aarde.
Die verbinding is gelegd door Jezus Christus.
Hij kwam naar beneden en
Hij is weer teruggekeerd naar boven.

Hij is nu bij U en dankzij Hem kunnen wij bij U komen.
Geef, God, dat wij daar warm van worden en blij van hart
en zegen onze collega’s en alle mensen die aan onze zorg

zijn toevertrouwd,
zodat we merken dat Jezus bij ons is.
Help ons om de band tussen hemel en aarde te mogen
voelen
en voelbaar maken voor anderen
en hoor ons gebed om Jezus’ wil.
Amen

de kerkenraad. Komt hier geen of te weinig reactie op dan
zullen we mensen gaan vragen. Dus meldt u aan of zeg niet
gelijk nee als we langskomen want samen moeten we de kerk
in Stavoren toch in stand kunnen houden.

ACTIVITEITENGIDS:

Binnenkort gaat de Commissie Vorming en Toerusting weer aan
de slag met de activiteitengids. De laatste jaren loopt de
deelname aan de activiteiten flink achteruit. Daarom willen wij
u vragen aan te geven een wat voor soort activiteiten er
behoefte is. Dit kan bij de scriba of een lid van de kerkenraad.

AGENDA: .
1 mei 19.30u.: Kerkenraadsvergadering

2 mei 19.30u.: Gebedsavond voor Isra‘e_!

4 mei 19.15u.: Herdenking Kerk & Isrtael
5 juni 19.30u.: Kerkenraadsvergadering
13 juni 19.30u.: Ds. Kees van Ve|zer.\ "
23 juni 9.30u.: Overstap dienst Kidsclu
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BIJBELGESPREKSGROEP:

Voor Pasen hebben we als groep dit seizoen afgesloten. We
hebben de brief van Jacobus gelezen en besproken. Dit paste
goed bij de bergrede! Het viel niet mee om de brief naar onze
tijd te verplaatsen. Steeds vroegen we: Welk woord / wat raakt
mij? Waar roept de tekst jou toe op? Heel fijn om zo met elkaar
de bijbel te lezen. We gingen steeds naar huis met lied 426:
God zal je hoeden, Christus je voeden

Geest van hierboven geeft zin en zicht .

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je ,

Vriend in het duister en gids naar het licht .

In het nieuwe seizoen gaat de groep weer door, van harte
welkom! Voor mij niet, wij verhuizen, daarom kreeg ik een
mooi tekstboekje van Henri Nouwen als kado .

Hartelijk dank voor alle goeds ! Gerrie Keesman

COLLECTE VESPERS:

De collectes tijdens de vespervieringen hebben het mooie
bedrag van € 310,- opgebracht. Dit wordt door de diaconie
overgemaakt naar COMPASSION. Jantsje de Boer

KERK & iSRAEL:

Via deze weg willen wij u van harte uitnodigen voor de 4 mei
herdenking, die vanuit de commissie ‘Kerk en Israél’ classis
Fryslan wordt georganiseerd in de Petrustsjerke te Garyp.

Bij deze herdenking willen we in het bijzonder stilstaan bij de
slachtoffers van de Shoah, maar uiteraard ook bij alle overige
oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de viering zullen getuigenissen van en over Joden uit
Fryslan gedeeld worden, luisteren we naar gedichten
geschreven door kinderen uit de bovenbouw van CBS “De
Wraldpoarte” uit Garyp, klinken psalmen als gebeden.
Om 8 uur zal de twee minuten stilte in acht worden genomen.
Locatie: Petrustsjerke Garyp, Tsjerkepaed 18
Tijd: Inloop 19.00 uur, aanvang 19.15 uur
Spreker: ds. Herman de Vries uit Feanwalden / Ljussens.

Vanaf donderdag 2 mei is er eens in de twee weken om
19.30u. een gebedsavond voor Kerk & Israél in de Nicolaaskerk.
Op donderdagavond 13 juni om 19.30u. komt ds. Kees van
Velzen van Christenen voor Israél spreken in het lokaal.

GEBOREN:

Op 21 April is op de Stationsweg geboren Maud. Ze is het
dochtertje van Mark Rotgans en Alie Wesselius. We wensen
hen, en ook de (oer) pakes en beppes veel geluk en plezier met
Maud in hun familie erbij en Gods zegen over dit nieuwe leven.
Een geboorte roos wordt er namens de gemeente bezorgd.

DOPEN:

Op zondag 28 april hebben we twee kinderen mogen dopen.

In de dienst die werd voor gegaan door mevr. A. Adema, een
kerkelijk werker, heeft ds. W. Beekman uit Koudum Ties, het
zoontje van Durk Zijlstra en Elske Korenstra en Faye Marrit, het
dochtertje van Max en Lieke van der Reest - Albada gedoopt.

ACTIE PLUSZEGELS:

Het is 24 april en met elkaar zijn er al 24 spaarkaarten vol. Dat
is € 300,-. De voedselbank gaat hier de komende week gehakt
voor kopen omdat er de laatste tijd bijna geen vlees is geweest.
Alvast iedereen bedankt, dat u de moeite nam om de zegeltjes
en kaarten bij ons te brengen. De zegeltjes zijn nog geldig tot
4 mei en kunnen nog steeds gebracht worden. Tjerk en Driesje.

RJ AARDAGEN:
VSEmei: Wiep van der Werff - Schilstra, Noord 6

9 mei: Wijbren de Vries, Voorstraat 93
10 mei: Alie Wesselius, Breefenne 10

25 mei: Frans Zwaan, Dwinger 37

30 mei: Gerben de Jong, Stadsfenne 19a

DIENSTEN:
ZONDAG 5 MEI 11.00u.:
Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken na de dienst)

VOORG.: Ds. S. de Jong uit Oudemirdum
O.v.D.: Wim Kuperus

COLLECTE: Kerk in Actie - Oekraine (noodhulp)
KOSTER: Herman Koenders

BLOEMEN: Diaconie

DONDERDAG 9 MEI 9.30u.:
Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Gemeenteleden o.l.v. J. de Boer
O.v.D.: Tanja Reitsema
KOSTER: Herman Koenders

ZONDAG 12 MEI 9.30u.:
Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Ds. W. Andel uit Oudega

O.v.D.: Margriet Kampen

COLLECTE: Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat
KOSTER Herman Koenders

BLOEMEN: Fam. P. Kampen

ZONDAG 19 MEI 9.30u.:
Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Dhr. H. Bloemhof uit Harlingen
O.v.D.: Gerda van der Pol

KOSTER Herman Koenders

COLLECTE: Kerk in Actie - Bangladesh (zending)
BLOEMEN: Annie de Vries

ZONDAG 26 MEI 9.30u.:
Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Ds. R. Voorn uit Leeuwarden
O.v.D.: Tanja Reitsema

COLLECTE: Protestantse Kerk - Missionair werk
KOSTER Herman Koenders

BLOEMEN: Fam. P. Zwaan

KIDSCLUB: Leiding

Wie gebruik wil maken van de autodienst naar de kerk kan
contact opnemen met Margriet Kampen. (tel. 06 15168628)

Website: pgstavoren.nl
Facebook: protestantsegemeenteStavoren

COLOFON:

Scriba:

P. Albada, info@pgstavoren.nl of
06-23861358, Voorstraat 1, 8715HW Stavoren
College van kerkrentmeesters:

INGbank: NL82 INGB 0000 823432

t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of
Rabobank: NL26 RABO 0367 8025 38

t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren;
Diaconie:

Rabobank: NL50 RABO 0367 8009 42

t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Redactie De Schakel:
kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Kopij voor ‘De Schakel’ inleveren voor 22 mei
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