
 

 PROTESTANTSE GEMEENTE STAVOREN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECTIFICATIE: 
In de vorige Schakel hebben we melding gemaakt van het 
overlijden van Willem Frederik (Freek) Sonneveld. Helaas is 
hierbij de verkeerde leeftijd vermeld. Freek Sonneveld is 74 
jaar oud geworden i.p.v. 75 zoals stond vermeld. Onze excuses. 

 
 
VESPERS: 
Voorafgaand aan Paaszondag houden we vesperdiensten in de 
kerk. Vesperdiensten zijn korte diensten en worden voorbereid 
door gemeente leden. Maandag 25 maart, dinsdag 26 maart 
woensdag 27 maart en vrijdag 29 maart 19.30 uur.  
Donderdag 28 maart is Heilig Avondmaal 19.30u. in de kerk 
U bent van harte uitgenodigd.  De voorbereidingscommissie. 
 
BIJBELGESPREKSGROEP: 
De bijbelgespreksgroep komt voor het laatst bijéén op dinsdag 
12 maart om 10 uur in het lokaal. 
 
HUISKAMERGESPREK: 
Het huiskamergesprek (groothuisbezoek), voorbereid door de 
ouderlingen, is op 20 maart om 20.00u. bij Gerda van der Pol 
(De Traan Kokerij 26) Opgeven kan bij Margaretha Bouma, 
(tel. 681550 of mailen naar boumam75@gmail.com) 
 

 
 

De Schakel 
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LAAT U ZICH DOOR GOD LEIDEN? 
Wij leven op dit moment in de 40 dagen tijd. Veertig dagen op weg naar het Paasfeest. Een tijd om je bewust te worden van je 
leven, wat je eigen bijdrage is in deze wereld die ons door God is gegeven om er goed voor te zorgen, zodat alle mensen daar een 
goed leven kunnen hebben. Bij de schepping zoals die is beschreven in het boek Genesis was de mens de bekroning op het 
scheppingsproces. 
Wij werden gemaakt naar het beeld van God. Volledig vrij om keuzes te maken om de aarde en elkaar te laten groeien en bloeien 
zoals God dat graag wilde. Er was voldoende voor iedereen. En dat is er nog steeds als we de juiste keuzen maken. 
Wij als mensen hebben hier echter een wereld van gemaakt waar angst heerst. Wij hebben codes geel, oranje en rood bedacht en 
het initiatief om zelf na te denken wordt ingeperkt omdat je voor van alles en nog wat wordt gewaarschuwd. Onze politieke leiders 
zijn meer bezig met hun eigen belangen en eigen problemen in plaats met de zorg voor de mensen waar zij voor zouden moeten 
zorgen. Op wereldniveau gebeurt hetzelfde en is de macht van een leider belangrijker dan de zorg voor het volk waar hij of zij 
leiding aan geeft. Als je kijkt naar de geschiedenis dan is dat altijd al zo geweest. Door radio, televisie en kranten komt al deze 
informatie nu echter zeer snel tot ons. Het onmachtige is, dat we als individu, op wereldniveau zo weinig kunnen doen om dit te 
veranderen. We zijn geneigd om ons zorgen te gaan maken. Maar zorgen en angst lossen niets op. 
Waar we wel aan kunnen werken is, om goed met elkaar om te gaan, als familie, ouders, broers en zussen, neven en nichten, buren, 
bewoners van eenzelfde straat of eenzelfde plaats, een vereniging of een kerk. Dat initiatief kan door ieder van ons worden 
genomen en is zelfs noodzakelijk. Overal zijn mensen nodig, die zich integer inzetten, voor zaken die belangrijk zijn om het goed 
met elkaar te hebben. Niet voor zichzelf maar juist voor de ander. Ons voorbeeld daarbij is de Here Jezus en zijn manier van 
omgaan met mensen zoals staat geschreven in de Bijbel. 
 
Lied 905 de verzen 1 en 4 uit het Liedboek zegt het zo: 
Wie zich door God alleen laat leiden,     Zing maar en bid en ga Gods wegen, 
enkel van Hem zijn heil verwacht.     doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet Hem nabij, ook in de tijden     Weet dat de hemel zelf u zegent, 
die dreigend zwart zijn als de nacht.    u brengt naar weiden fris en groen. 
Want wie op God alleen vertrouwt,     Wie zich op God alleen verlaat, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd    weet dat Hij altijd met ons gaat. 
 
Kunt u zich zo door God laten leiden? Dat is toch heel bevrijdend. 
Wij wensen u een goed veertig dagentijd met voldoende tijd voor bezinning. 
 
Namens de kerkenraad,  Wim Kuperus 06-53953457 

Avondgebed 
 

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 

laat mij vergeven wie mij beledigde, 
laat mij verzoenen wie in onmin leven, 

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 

 
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, 

niet begrepen te worden, maar te begrijpen, 
niet bemind te worden, maar te beminnen. 

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt 
door te verliezen, dat men vindt 

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart 
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. 

 
Franciscus van Assisi 
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PAASBRUNCH 31 MAART: 
Vorig jaar was de paasbrunch een groot succes! En daarom 
organiseert de Kidsclub (leiding en kinderen) dit jaar wederom 
na de Paasdienst op 31 maart a.s. voor iedereen een 
paasbrunch in het lokaal. De kerkdienst deze zondagochtend 
begint om 10.00 uur en de voorganger is ds. Wim Beekman.  
Om een indicatie te krijgen op hoeveel mensen wij kunnen 
rekenen, is opgave voor de paasbrunch verplicht. Graag 
vernemen wij uiterlijk woensdag 27 maart met hoeveel 
personen u/je naar de brunch toe komt. Dit kan door een 
berichtje te doen naar: Eveline Bosma – rt.bosma@planet.nl | 
0611865400 | Visstraat 6 Stavoren. Ook komt er een 
opgaveformulier in het portaal van de kerk te liggen.  
Tot zondag 31 maart! Wij hebben er zin in! 
Groeten, leiding en kinderen van de Kidsclub  
 
IN MEMORIAM Jan Visser: 
Op 23 november 1938 zag Jan Visser het levenslicht. Een 
moeilijke en angstige tijd, waarin de dreiging van een oorlog 
steeds reëler werd. Zijn vader was visser en Jan wilde dat ook 
worden. Maar door de aanleg van de Afsluitdijk was alles anders 
geworden. De zoute Zuiderzee werd een zoet IJsselmeer. Veel 
vissers konden er geen bestaan meer in vinden. Zijn ouders 
stuurden hem daarom naar de MULO in Koudum. Een 
kantoorbaan lag in het verschiet. Na een paar kortdurende 
baantjes kwam Jan terecht bij Hubert in Sneek. Een 
ontmoeting op het ijs bracht hem in contact met Ruurdtje de 
Groot, dochter van een beurtschipper. In 1965 gaven ze elkaar 
het ja-woord. Twee zonen werden hen toevertrouwd. Het 
waren jaren van vooruitgang en toenemende welvaart Nieuwe 
gedachten en inzichten kwamen op. De  vrijheid, verkregen na 
WO II, zette zich door in heel het maatschappelijk leven. De 
gezagsverhoudingen veranderden. Ook op het gebied van kerk 
en geloof veranderde er veel. Dit zorgde soms voor spanningen, 
want Jan was een man van het oude stempel. Toch was hij een 
beminnelijk mens. Velen hebben hem zo ook gekend. 
De geschiedenis van Stavoren lag hem na aan het hart. Hij heeft 
daarvoor veel onderzoek gedaan, en zo een bijdrage geleverd 
aan de kennis van vroeger tijden. Jan had een broze 
gezondheid, en de laatste jaren ging die steeds verder 
achteruit. Ondanks alle goede zorg ging het thuis uiteindelijk 
niet meer, en moest hij worden opgenomen in Bloemkamp. 
Hier is hij op 19 januari overleden.  
Na een dienst in de Nicolaaskerk op donderdag 25 januari is hij 
op het kerkhof bij de kerk begraven. Dat hij mag rusten in 
vrede, en dat voor een ieder die hem nabij was, de goede en 
mooie herinneringen blijvend mogen zijn.  Ds. Coos Boomsma 
 
BAZAR 22 MAART: 
De voorbereiding zijn alweer in volle gang voor de bazar van 
2024. U kunt binnenkort de lotenverkopers weer verwachten. 
Dit jaar hebben we als hoofdprijs 1 minuut gratis winkelen in 
de vernieuwde PLUS supermarkt in Staveren. Verder zijn er 
ook meerdere huishoudelijke -en luxe artikelen te winnen. Ook 
als bestuur zitten we niet stil. We hopen er op 22 maart weer 
een gezellige middag en avond van te maken. 
Groet, Wilma, Geeske, Hettie, Tineke en Femke. 
 
JUBILEA: 
Op vrijdag 22 maart zijn Henk en Aagje de Groot - Zwaan 
(Noord 12 , 8715HR) 50 jaar getrouwd. Namens de gemeente 
willen we het bruidspaar van harte feliciteren en een fijne dag 
toewensen met familie en vrienden. 

DIENSTEN: 
ZONDAG 3 MAART 11.00u.:  
Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken voor de dienst) 
VOORG.:  Ds. S. de Jong uit Oudemirdum 
O.v.D.:   Tanja Reitsema 
COLLECTE: Kerk in Actie – Libanon (zending) 
KOSTER:  René Bosma 
BLOEMEN: Sjoerd Grouwstra 
KIDSCLUB: Leiding 
 
ZONDAG 10 MAART 9.30u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. J. Majoor uit Sneek 
O.v.D.:   Wim Kuperus 
COLLECTE: Kerk in Actie – Indonesië (zending) 
KOSTER  René Bosma 
BLOEMEN: Diaconie 
 
WOENSDAG 13 MAART 19.30u.: Biddag 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. G.P. de Hollander uit Woudsend 
O.v.D.:   Wim Kuperus 
COLLECTE: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
KOSTER  René Bosma 
 
ZONDAG 17 MAART 9.30u.:  
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. J. Vogel uit Bakhuizen 
O.v.D.:   Margriet Kampen 
COLLECTE: Kerk in actie – Rwanda (zending) 
KOSTER  René Bosma 
BLOEMEN:  Diaconie 
KIDSCLUB: Leiding 
 
ZONDAG 24 MAART 9.30u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. W. Hordijk uit Lemmer 
O.v.D.:   Gerda van der Pol 
COLLECTE: Protestantse kerk – Missionair werk 
KOSTER  René Bosma 
BLOEMEN:  Diaconie 
 
(WITTE) DONDERDAG 28 MAART 19.30u.:  
Heilig Avondmaal in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. G.P. de Hollander uit Woudsend 
O.v.D.:   Gerda van der Pol 
COLLECTE: Kerk in Actie - Griekenland 
KOSTER  René Bosma 
 
ZONDAG 31 MAART 10.00u.: PASEN 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. W. Beekman uit Koudum 
O.v.D.:   Tanja Reitsema 
COLLECTE: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
KOSTER  René Bosma 
BLOEMEN:  Bianca de Boer 
KIDSCLUB: Leiding 
 
Wie gebruik wil maken van de autodienst naar de kerk kan 
contact opnemen met Margriet Kampen. (tel. 06 15168628) 
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