VAN GOD LOS? BLIJF VERTROUWEN!
In de eerste plaats wens ik u allen een goed 2024, waarin de mooie momenten de overhand mogen hebben en de verdrietige of
sombere momenten beperkt mogen blijven of aan onze deur voorbij mogen gaan.

De maand december 2023 hebben wij het Kerstfeest gevierd. Een mooie tijd met veel heerlijke muziek en mooie vieringen waar veel
gemeenteleden hun inbreng bij hebben gehad. Het is mooi als je in deze tijd in Nederland woont in de prachtige Zuidwesthoek van
Friesland, waar vrede heerst en de wereld om ons heen wat op de achtergrond ligt.

We gaan nu op weg naar Pasen. Met Kerst denken we aan de geboorte van de Here Jezus en met Pasen denken we eraan dat Hij
voor onze zonden heeft geleden en is gestorven. Dat wij in Zijn Naam bevrijde mensen zijn en dat de boze door Hem is verslagen.

Kijk je naar het nieuws dan is er veel onrust in de wereld. De oorlog in de Oekraine duurt maar voort en de steun van het Westen
lijkt af te nemen. De afschuwelijke oorlog tussen de Israélieten en de Hamas duurt ook voort en vele mensen worden het slachtoffer
van deze vernietigende oorlog. Veel spanning in de Aziatische moslimlanden. Rusland die zijn eigen plan trekt en naar het lijkt ten
behoeve van de daar heersende machthebbers. Een verrechtsing in de politieke verhoudingen binnen Europa, waarbij voor mensen
op de vlucht steeds minder plaats is. Dit vindt ook plaats in Nederland. Verruwing in het taalgebruik en de goede etiketten en het
respect voor de medemens zijn naar de achtergrond verdwenen. Het lijkt wel of we van God los zijn.

In 1967 werd het lied Jeroesjalajieen sjel zahan voor het eerst gezongen, ook wel genoemd Jerusalem stad van Goud. Bij ons kwam
dit lied in de top 40 terecht. Een mooie melodie waarop in mijn jonge jaren ook de volgende tekst werd geschreven:

Heer hebt uw werkelijk overwonnen, dat is soms een vraag voor mij Uw zegen en uw heil van boven, ik vraag er dagelijks naar maar
of is uw Rijk nog niet begonnen en zijn wij nog niet vrij. om het steeds weer te geloven dat valt mij soms zo zwaar.
Verleen ons Heer Uw vergezicht bij alles waar we gaan Verleen ons Heer uw vergezicht, bij alles waar we gaan

en staan en af en toe uw zonlicht, Heer zie ons aan. of staan en af en toe uw zonlicht, Heer zie ons aan.

Ook al begrijp ik het niet, Ik blijf vertrouwen in de leiding van God.
Wij als kerkenraad wensen u alle goeds en Gods nabijheid.

Namens de kerkenraad, Wim Kuperus 06-53953457

BIJBELGESPREKSGROEP:
Afgelopen najaar hebben we de bergrede besproken. Dat
GOD HEEFT HET EERSTE WOORD heeft ons wel bezig gehouden. Wat wil Jezus ons duidelijk

maken? Heel fijn om daar met elkaar naar op zoek te gaan.
We sloten af met Shalom, vrede die alle verstand te boven
God heeft het eerste woord. gaat .In het nieuwe jaar willen de brief van Jacobus gaan

Hij heeft in den beginne lezen. We beginnen op 16 januari om 10 uur in het lokaal .
het licht doen overwinnen, Van harte welkom, onze groep is nooit vol !

Hij spreekt nog altijd voort. Tot dan , namens de groep, Gerrie Keesman

KOFFIEOCHTEND:
God heeft het eerste woord. We willen onze stadsgenoten in de winterperiode een plek
bieden om elkaar te ontmoeten, een kopje koffie te drinken

(eRguiicer wereld knamens en een praatje. De eerste koffieochtend is op 23 januari.

riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord. BELEIDSPLAN 2024-2029:
Tijdens de gemeenteavond hebben we het beleidsplan
2024-2029 vastgesteld. Wie dit na wil lezen kan het vinden op

God heeft het laatste woord. de website van onze gemeente www.pgstavoren.nl.

Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden AGEND A:

e 7 januari 9.30u.: Koffiedrinken v
God staat aan het begin 16 januari 10.00u.: Bijbelgespreksgroep
en Hij komt aan het einde. 23 januari 10.00u.: Koffieochtend
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VOEDSELBANK:

In december zijn met de actie voor de voedselbank in de Coop
zes kratten verzameld en twee en een half krat in de kerk.
Ook is € 141,50 overgemaakt voor voedselbank.

Hartelijk dank en vriendelijke groet, Jantsje de Boer.

SCHULDHULPMAATJE IN DE GEMEENTE SUDWEST FRYSLAN:
Overal in Nederland en dus ook in de gemeente Sudwest
Fryslan is bij veel mensen sprake van toenemende zorg over
geld. De vereniging “Schuldhulpmaatje” biedt gemeenteleden
van kerken een bewezen methodiek om, samen met de
inwoners die deze zorgen hebben, het probleem aan te
pakken. “Zonder oordeel en op basis van gelijkwaardigheid
gaan we stap voor stap op zoek naar perspectief”.

Op maandag 22 januari 2024 komen we graag in contact met
mensen die zich graag inzetten voor anderen en samen met
ons mee willen denken over het starten van een
Schuldhulpmaatje-initiatief in de gemeente Sudwest-Fryslan.
Jullie zijn vanaf 19.45 uur welkom in “het Witte kerkje”
aan de Julianastraat 3 in Sneek. Vanaf 20.00 zal
Schuldhulpmaatje informatie geven over de werkwijze en de
aanpak. We zullen ook aandacht besteden aan de
samenwerking met de burgerlijke gemeente en andere
organisaties die zich bezighouden met armoede. “Samen lukt
’t”. Dat is ons motto. Samen met jullie hopen we onze
diaconale missie invulling te mogen geven. 00k in jullie
directe omgeving. Voor meer informatie: Schuldhulpmaatje
Nederland. Contact: Harry Binnenmars, relatiebeheerder.
harry.binnenmars@schuldhulpmaatje.nl /06-10744975

KERSTBOOM:

Wat hebben we tijdens de feestdagen weer genoten van de
aankleding van de kerk. En wat een boom! Hetty Wouda, Ids
en Hessel Visser hebben de boom eigenhandig bij Berend en
Dory uit de tuin gehaald waarna Pieter der Boer en Klaas Gert
Wolthuis de boom in de kerk hebben geplant. De mooie
kerstboom versiering maakte het af. Alle mensen die daar aan
mee geholpen hebben willen we hiervoor hartelijk bedanken.

KERKBALANS:

Binnenkort valt de enveloppe van de Kerkbalans 2024 weer op
de mat. De kerkbalans is een heel belangrijk element om het
evenwicht tussen inkomsten en uitgaven van de kerk in stand
te houden. We willen u daarom vragen ook dit jaar uw
bijdrage te leveren.

Denkt u er aan uw toegezegde bijdrage voor 2023 te voldoen.

PASTORAAL:

Ondanks dat de beroepingscommissie is ingesteld blijven we
de komende periode nog verstoken van een eigen predikant.
Mocht u bezoek willen hebben van een ouderling kunt u dit
melden bij uw wijkouderling. Ook als u liever bezoek willen
hebben van een dominee kunt u dit aan uw wijkouderling
melden dan zorgen wij dat dit wordt doorgegeven aan onze
consulent, ds. Boomsma uit IJlst.

Wij wensen u geloof, hoop en liefde voor het nieuwe jaar.

GAST AAN TAFEL:
Binnenkort komen de vrijwilligers weer langs om uw bijdrage
aan ‘Gast aan Tafel’ op te halen.

BEDANKT:

Bedankt voor alle kaarten en attenties, tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis, Bloemkamp en Nij Dekema. Die aandacht
heeft me goed gedaan. ledereen de beste wensen voor het
nieuwe jaar. Nanke Visser- de Roos

AARDAGEN:
VERJ e Vries, Achterdelft 8

ries, Schans 59
- Postma, Voorstraat 93

Ringstraaf 45
waan, Voorstraat 128

2 januari: Harmen d
3 januari: Jelle de V
14 januari: Martha de Vries
17 jqnuari: Ineke Dorenbos,
20 januari: Wimmie Wolthuis - Z

DIENSTEN:

ZONDAG 7 JANUARI 10.00u.:
Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken voor de dienst)

VOORG.: Ds. W. Hordijk uit Lemmer
O.v.D.: Tanja Reitsema

KOSTER: Klaas Gert Wolthuis
BLOEMEN: Diaconie

ZONDAG 14 JANUARI 9.30u.:
Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Mevr. H. Plantinga - Folkertsma
O.v.D.: Wim Kuperus

COLLECTE: Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat
KOSTER Klaas Gert Wolthuis

BLOEMEN: Fam. S. Heijsman

KIDSCLUB: Leiding

ZONDAG 21 JANUARI 9.30u.: (Gebed voor de
eenheid der Christenen)
RSK-dienst in de Doopsgezinde kerk

VOORG.: Ds. R. Voorn uit Leeuwarden
0.v.D.: Margriet Kampen

COLLECTE: Protestantse kerk - Missionair werk
KOSTER Klaas Gert Wolthuis

BLOEMEN: Raad van Staverse kerken

ZONDAG 28 JANUARI 9.30u.:
Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Ds. W. Hordijk uit Lemmer

O.v.D.: Gerda van der Pol

COLLECTE: Protestantse kerk - Jonge Generaties
KOSTER Klaas Gert Wolthuis

BLOEMEN: Fam. W. Visser

KIDSCLUB: Leiding

Wie gebruik wil maken van de autodienst naar de kerk kan
contact opnemen met Margriet Kampen. (tel. 06 15168628)

COLOFON:

Scriba:

P. Albada, info@pgstavoren.nl of

06-23861358, Voorstraat 1, 8715HW Stavoren
College van kerkrentmeesters:

INGbank: NL82 INGB 0000 823432

t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of
Rabobank: NL26 RABO 0367 8025 38

t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren;

Diaconie:

Rabobank: NL50 RABO 0367 8009 42

t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Redactie De Schakel:

kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren
Kopij voor ‘De Schakel’ inleveren voor 25 januari
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