
 ZANGDIENST: 
Zondag 10 december is er een zangdienst met als thema "Hoe 
zal ik U ontvangen" De dienst begint om 9.30u en de muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door het koor "De bliid 
boadskipsjongers" uit Franeker. De collecte is bestemd voor 
"Christenen voor Israël “ Stichting  Christenen voor Israël stelt 
zich ten doel om Christenen in Nederland bewust te maken 
van de betekenis  van het Joodse volk in Gods handelen met 
deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn Koninkrijk. Als 
Christenen doen wij dit door het geven van betrouwbare 
informatie over land, volk en staat van Israël. Wij roepen 
Christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm 
van antisemitisme af. Wij gaan hierbij uit van het gezag en de 
betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Wij steunen 
Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en 
gemeenten. Voel u welkom in deze dienst. 
De zangdienstcommissie: Sjoerd, Jantsje, Johan, Fillipien en 
Botty  

PROTESTANTSE GEMEENTE STAVOREN

De Schakel DECEMBER 2023

 AGENDA:  
  5 december 10.00u.: Koffieochtend 

  6 december 19.30u.: Kerkenraadsvergadering 

10 december   9.30u.: Zangdienst 

12 december 10.00u.: Bijbelgespreksgroep 

19 december 10.00u.: Koffieochtend 

24 december 21.00u.: Kerstnachtdienst (RSK) 

25 december 10.00u.: Kinderkerstfeest 

OP WEG NAAR HET KERSTFEEST 
Gisteren waren de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten -Generaal. Onze volksvertegenwoordigers. De 
uitslag is verrassend en ik ben benieuwd wie de mensen zijn die in de Tweede Kamer gaan plaatsnemen en of ze in staat zijn hun 
taken op een goede integere manier uit te voeren en of ze bereid zijn samen te werken om de bevolking van Nederland te dienen en 
niet een partijbelang of een eigen belang. 

Op vrijdag 22 december 2023 is het de kortste dag van dit jaar. De zon bereikt haar laagste punt aan de hemel met als gevolg de 
minste daglicht uren en de langste nacht. Dit wordt ook wel de winterzonnewende genoemd. Na 22 december zal het elke dag weer 
een beetje lichter worden. Zo gaan de jaargetijden elk jaar weer opnieuw hun loop. 

Van 1 december 2023 tot 24 december 2023 is het weer Adventstijd. We leven dan in de verwachting van de komst van onze Here 
Jezus. God laat zijn zoon onder de mensen geboren worden om zo nog meer verbonden te zijn met Zijn schepping. Wij als mensen 
kunnen door die zoon met God verzoend worden. Ook dat wordt in de hele wereld jaarlijks herdacht. Dat wij als mensen altijd al uit 
zijn op ons eigen belang en daarmee geen oorlog of dodelijke slachtoffers schuwen is ook van alle tijden. 

De komst van de Here Jezus en wat Hij ons heeft geleerd toen Hij op deze aarde leefde en wat daarover is opgetekend in De Bijbel 
laat ons zien dat we keuzen hebben. We kunnen doen wat Hij ons heeft geleerd en daarmee werken aan een wereld van Vrede en 
elkaar helpen naar zijn voorbeeld, of niet. Dat is niet altijd eenvoudig maar als er maar voldoende mensen meehelpen dan zal het 
mogelijk zijn. Daar vertrouw ik op. 

In het liedboek staat het lied: 

Laat komen Heer, uw rijk, uw koninklijke dag,   Zal ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd 
Toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag!    Voorgoed zijn weggedaan in deze wereldtijd? 
Waar blijft het overlang beloofde land van God,   Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid! 
Waar liefd’en lofgezang verdrijven leed en dood?   Op U staat onze hoop, die onze Herder zijt! 
. 
Wij als kerkenraad wensen u allen een goede adventstijd, een goede Kerst, een goede jaarwissel en een voorspoedig 2024. 

Namens de kerkenraad,  Wim Kuperus 06-53953457

KERST 

Er is een kind geboren 
Eenvoudig in een stal. 

Dat kind kwam de vrede brengen 
Voor mensen overal. 

De engelen zongen vrolijk 
Een wonder is geschied. 

Gods kind kwam voor een wereld 
Vol zorgen en verdriet. 

Dat kleine koningskindje 
Vroeg om een kerstgeschenk: 
Dat ik niet voor mezelf leef 
Maar ook aan anderen denk. 

Waar mensen samen komen 
En goed zijn voor elkaar, 

Daar is het altijd kerstfeest 
Op elke dag van het jaar. 

(mocht u een gedichtje kennen waarvan u denkt dat het 
geschikt zou zijn voor De Schakel kunt u dat sturen naar de 
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GEMEENTEAVOND: 
De opkomst was prima tijdens de najaarsgemeenteavond van 
onze gemeente op donderdag 9 november in het lokaal. 
Tijdens het welkomstwoord verteld Wim Kuperus dat de 
beroepingscommissie inmiddels is geïnstalleerd en dat we 
afscheid hebben genomen van ds. Muilwijk-Huis als consulent. 
Haar taken zullen worden over genomen door ds. Boomsma 
uit IJlst die ook al de pastorale zorg voor ons verzorgde. 
Na het welkom en het openingswoord van Wim Kuperus 
werden de notulen voor gelezen door de scriba en door de 
gemeenteleden goedgekeurd. Ook het financieel jaarverslag 
van de kerkrentmeesters, gepresenteerd door Geesje Wouda 
en Tineke Albada (vanaf volgend jaar onze penningmeester) 
en het jaarverslag van de diaconie, gepresenteerd door Theo 
de Boer werden door de aanwezigen akkoord bevonden. 
Na het uitloten van de aandelen van de kerkrenovatie en de 
melding dat Pieter en Margriet Kampen volgend jaar de paas-
kaars sponsoren was het tijd voor een tweede kopje koffie. 
Na de pauze is het woord aan Rennie Zwaan die ons aan de 
hand van bijbelteksten de geschiedenis van Israël verteld. 
Op verschillende plaatsen in de bijbel beloofd God zijn volk 
een eigen land. Maar de verspreiding van het volk als mijn 
zich niet aan zijn woord houdt staat in de bijbel beschreven. 
Na de tweede wereld oorlog kregen de Joden eindelijk een 
eigen land, Israël en sindsdien is het regelmatig oorlog. 
Om te begrijpen hoe we hier als christenen mee om moeten 
gaan moeten we terug grijpen op Gods woord en erkennen dat 
Israël nog steeds Gods volk is en hieruit onze kerk ontstaan is. 
God vraagt of we zijn volk willen troosten en voor Jeruzalem 
willen bidden. Nadat Wim Kuperus Rennie heeft bedankt voor 
haar inspirerende verhaal sluiten we de avond af met het 
zingen van lied 248: de dag, door uwe gunst ontvangen. 

BEROEPINGSCOMMISSIE: 
Na een aantal verkennende gesprekken met omringende 
gemeenten hebben we toch besloten zelfstandig op zoek te 
gaan naar een predikant voor 50%. 
Hier voor hebben we een beroepingscommissie samengesteld 
bestaand uit Wim Kuperus, Emiel de Boer, Bettie de Groot, 
Wieger Zwaan en Henk de Groot. Zij gaan nu aan de slag met 
het maken van een advertentie en aanschrijven van mogelijke 
kandidaten welke door de PKN zijn aangedragen. Mocht u nog 
een predikant weten waarvan u denkt dat deze bij onze 
gemeente zou passen kunt u dit per mail doorgeven aan Wim 
Kuperus (w.kuperus@kuperus.nl) of schriftelijk bij Betty de 
Groot (Breefenne 14, 8715KA Stavoren) 

GEBOREN: 
Op 19 November is op de Ringstraat geboren Hidde. Hidde is 
het zoontje van Gerrit en Antsje Visser-Reinstra. We wensen 
hen, en ook de (oer) pakes en beppes veel geluk en plezier 
met kleine Hidde in hun  familie erbij en Gods zegen over dit 
nieuwe leven. Een geboorte roos wordt er namens de 
gemeente bezorgd.  De diaconie. 

VOEDSELBANKACTIE: 
Alle inwoners van Stavoren hebben 24 november een folder 
gekregen van de voedselbank. Van 30 november tot 3 
december staan er kratten bij de COOP. Daar kunt u de 
produkten die op de folder staan in doen. Op 3 en 10 
december staan de kratten ook in het portaal van de PKN 
kerk.  Vrouw zijn, de vrouwenbond, heeft een informatie 
middag gehad van de voedselbank Balk. Het initiatief komt bij 
hen weg. Op deze manier kunnen we de voedselbank een 
beetje helpen. Vriendelijke groet, Jantsje de Boer. 

KOFFIEOCHTEND: 
We willen onze stadsgenoten in de winterperiode een plek 
bieden om elkaar te ontmoeten, een kopje koffie te drinken 
en een praatje. De data deze maand zijn 5 en 19 december. 

NIEUWS VAN HET CBB 
Hebben Kerst en de CBB wat met elkaar te maken? 
Op het eerste gezicht niet, maar toch wel! 

Kerst is als een feest van Licht goed bij ons bekend. Licht 
door de komst van Jezus, een teken van hoop. We vieren dat 
met het licht van kaarsen en kerstboom thuis en in de kerk. 

De CBB is minder bekend. Dit is een unieke organisatie die 
zich al ruim honderd jaar inzet voor mensen met een visuele/
cognitieve beperking. In Nederland zijn dat er ongeveer 
350.000. Ontwikkelt van bibliotheek tot een innovatieve 
organisatie.                                                                                      

De missie van de CBB is om mensen met een visuele of 
cognitieve beperking weer volop te laten meedoen aan het 
maatschappelijk/ kerkelijk leven. Dit doet zij door allerlei 
soorten lectuur aan te bieden in passende lees/ luistervormen 
zoals braille, groot letter, digitaal, reliëf en audio. Voor meer 
informatie: zie de website www.cbb.nl 

Licht in het leven van mensen met een visuele/ cognitieve 
beperking.  

U kunt ons helpen onze missie te realiseren door: 
• over de CBB te vertellen in uw omgeving en mensen 

met een visuele/ cognitieve beperking attent te 
maken op de CBB. 

• Een gift of nog beter donateur te worden van de CBB 
( ANBI erkend), waardoor de kostprijs van de lectuur 
op het zelfde niveau van de gewone uitgave van 
bijvoorbeeld een boek kan worden gehouden. Dit kan 
makkelijk via de website. Bankrekening: NL17 INGB 
0000 5032 41.  Een van uw goede voornemens? 

Pieter Kooistra wnd. consulent voor de CBB in de provincie 
Fryslân  tel. 058280038 of email p.kooistra31@upcmail.nl 

KERSTATTENTIES: 
Alleenstaande 70 plussers en alle 75 plussers ontvangen voor 
de kerst een attentie namens de Protestantse Gemeente 
Stavoren. Wilt u/jij meehelpen om de attenties rond te 
brengen en een bezoekje te brengen  rondom de kerstdagen?  
Het is dankbaar werk en we zouden het leuk vinden als ook de 
jeugd (alleen of met z'n tweeën) zich opgeeft want dat wordt 
ontzettend gewaardeerd door de ouderen. Heb je/u vorig jaar 
kerstattenties rondgebracht, dan rekenen we weer op je/u. 
Mocht je dit jaar verhinderd zijn (of niet meer willen of 
kunnen) meld het dan bij iemand van de diakenen, dan halen 
we u/jij van de lijst.   Namens de diaconie. 
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NIEUWS VAN DE KIDSCLUB 
Alle adventszondagen is er Kidsclub. We starten in de kerk 
met het adventsproject en gaan daarna naar het lokaal waar 
we o.a. gaan oefenen voor de musical. Afgelopen zondag 
hebben we de musical al even met z’n allen doorgelezen. Nu 
nog goed oefenen. Maar we gaan ook leuke kerst knutsels 
maken en nog veel meer! Nieuwsgierig naar wat we gaan 
doen? Kom dan op onderstaande data naar het lokaal naast de 
kerk op Voorstraat 69! 

Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom!  
Zondag 3 december, 09.30 uur (1e advent)  
Zondag 10 december, 09.30 uur (2e advent)  
Zondag 17 december, 09.30 uur (3e advent)  
Zondag 24 december, 11.00 uur (4e advent) 
 
* Kerstfeest Kidsclub, maandag 25 december  
Eerste kerstdag om 10.00 uur organiseert de Kidsclub in 
samenwerking met de kerkenraad een kerstdienst voor jong 
en oud! Iedereen is dan ook van harte welkom! Om alvast een 
tipje van de sluier op te lichten: de kinderen van de Kidsclub 
spelen deze ochtend voor jullie de musical ‘De Kleine Klok’. 
 
* Kidsclub Kerstcollecte 
Net als vorig jaar hebben wij besloten om ook dit jaar geen 
kerstcollecte te houden. Op dit moment hebben wij nog 
voldoen geld in kas. Hierdoor ontvangt u geen kerstcollecte-
zakje van de Kinderkerk – Kidsclub in de brievenbus. Wilt u de 
Kinderkerk – Kidsclub toch financieel blijven steunen? 
Dan kunt u een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 
NL20RABO 0325215669 o.v.v. kerstcollecte 2023.  
 
Wij als leiding hebben er weer veel zin in de drukke, maar 
gezellige decembermaand! We zien de kinderen dan ook graag 
op bovengenoemde data!  
Groeten, Emiel, Bettie, Marrit en Eveline   

PASTORAAL: 
Freek Sonneveld is gelukkig weer thuis, na behandeling in het 
UMCG. Verder willen wij een ieder die ziek is, thuis of in het 
ziekenhuis, binnenkort behandeld moet worden of in een 
verpleeghuis verblijft veel sterkte en Gods nabijheid 
toewensen. 

JUBILEA: 
Op woensdag 20 december zijn Sietze en Antje Boersma - 
Albertsma (Schans 70, 8715JS) 55 jaar getrouwd, Henk en Wil 
Bouma - Bakker zijn een dag later, donderdag 21 december, 
50 jaar getrouwd en Frans en Tineke Zwaan - Reuvers vieren 
deze mijlpaal op donderdag 28 december. Namens de 
gemeente willen wij de jubilarissen van harte feliciteren en 
een gezellige dag met familie en vrienden toe wensen. 
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VERJAARDAGEN:  

 5 december: Abe Veersma, Achterdelft 7 

 7 december: Pieter Veenstra, Achterdelft 27 

31 december: Anne Mar Vos - de Vries, Koggestraat 11

DIENSTEN: 
ZONDAG 3 DECEMBER 9.30u.: 1e advent 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. W. Kok uit Emmeloord 
O.v.D.:   Gerda van der Pol 
COLLECTE: Kerk in Actie - Kinderen in de knel 
KOSTER  Henk Zijlstra 
AUTODIENST:  Pieter Kampen (681771) 
BLOEMEN: Herman en Tiny Koenders 
KIDSCLUB: Leiding 

ZONDAG 10 DECEMBER 9.30u.: 2e advent 
Zangdienst in de Nicolaaskerk (koffie na de dienst) 
VOORG.:  Zangdienstcommissie 
O.v.D.:   Tanja Reitsema 
COLLECTE: Kerk in Actie - Kinderen in de knel 
KOSTER  Henk Zijlstra 
AUTODIENST:  José Visser (682164) 
BLOEMEN:  Aagje Zwaan 
KIDSCLUB: Leiding 

ZONDAG 17 DECEMBER 9.30u.: 3e advent 
Dienst in de Nicolaaskerk (koffie na de dienst) 
VOORG.:  Dhr. H. Bloemhof 
O.v.D.:   Wim Kuperus 
COLLECTE: Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat 
KOSTER  Henk Zijlstra 
AUTODIENST:  René Bosma (681127) 
BLOEMEN:  Diaconie 
KIDSCLUB: Leiding 

ZONDAG 24 DECEMBER 11.00u.: 4e advent 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. W.L. Andel uit Sloten 
O.v.D.:   Margriet Kampen 
COLLECTE: Protestantse kerk - Kinderen en jongeren 
KOSTER  Henk Zijlstra 
AUTODIENST:  Wiep van der Werff (682336) 
KIDSCLUB: Leiding 

ZONDAG 24 DECEMBER 21.00u.: 
Kerstnachtdienst in de Nicolaaskerk (RSK) 
m.m.v. zangkoor ‘Crescendo' uit Warns 
VOORG.:  Mevr. P. Visser uit IJlst 
O.v.D.:   Margriet Kampen 
KOSTER  Henk Zijlstra 
AUTODIENST:  Margriet Kampen (681771) 

MAANDAG 25 DECEMBER 10.00u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk (Kinderkerstfeest) 
VOORG.:  Kidsclub 
O.v.D.:   Tanja Reitsema 
COLLECTE: Kerk in Actie - Kinderen in de knel 
KOSTER  Henk Zijlstra 
AUTODIENST:  Harmen Wolthuis (682626) 

ZONDAG 31 DECEMBER 9.30u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. G. Muilwijk uit Workum 
O.v.D.:   Gerda van der Pol 
KOSTER  Henk Zijlstra 
AUTODIENST:  Wim Kuperus (06 39139191) 

Redactie De Schakel: 
kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren 
Kopij voor ‘De Schakel’ inleveren voor 20 december

Prettige kerstdagen en 

een gezegend 2024


